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FENERBAHÇE'YE ADANMIŞ BİR HAYAT 


Ke 
Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde N Başkanlığında 20 yılı. Fenerbahçe'ye kazandırdığı çalışmalarından p Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 Şubat en önemlisi Fenerbahçe futbol takımının | 1998'de düzenlenen olağan genel kurulda Türkiye ve Avrupa'da başarılı olabilmesi 
1 oy farkla kazanarak göreve gelen Aziz için, tesisleşmenin önemine vurgu yaparak 4 
Yıldırım, başkanlıkta 20.yılında. Aziz Fenerbahçe'de yeni bir dönemi başlattı. 
Yıldırım, bu döneme kadar 8 olağan, 4 kez de Aziz Yıldırım ve Yöneticilerin Yıllarca olağanüstü olmak üzere 12 kongrede, kongre Unutulmayacak Eserleri “ üyeleri tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçildi. 
gi 
Fenerbahçe Evleri 1907 Okul 1907 Pota Projesi Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkanımız Başkanımız Aziz Yıldırım döneminde Aziz Yıldırım döneminde ülkemizin farklı gerçekleştirilen 1907 Okul 1907 Pota bölgelerinde “Hedef 1 Milyon Üye” projesi (o Projesi, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik kapsamında Fenerbahçe evleri ve sosyal Kulübü'nün kuruluş vizyonundan tesisler inşa ediyor. hareketle; Türkiye'nin dezavantajlı Fenerbahçelilerin buluşma noktası bölgelerinde yaşayan çocuk ve gençleri olarak planlanan bu evlerde, tüm basketbol sporu ile tanıştırmak amacıyla üyelere spor yapma imkânı sağlanacak. bahçesinde potası olmayan 1907 okula Tenis kortundan havuzuna, yeme-içme 1 adet basketbol potası kurulmasını bölümünden futbol sahasına kadar çok hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. 
sayıda aktivite alanı yapılacak. 
Proje kapsamında ülke genelinde her ilde bulunan taraftarlarımız için bir kulüp Ne şikesi , ne şike davası? 
binası ve sosyal aktiviteler için tesisler Memleket elden gidiyo r hayata geçirilecek. , vi (Istanbul 16. Ağır Ceza 
. 4. Mahkemesi - Silivri Ceza İnfaz » , Kurumları Yerleşkesi/ w 
14 Şubat 2012) VA 


Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 Şubat 1998'de düzenlenen Olağan Genel Kurulda Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek 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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlıktaki 20. yılı nedeniyle özel bir gece organize edildi. 

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen geceye Başkanımız Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük ve çok sayıda genel kurul üyesi katıldı. 

Organizasyonda davetliler barkovizyon- dan Fenerbahçe Televizyonu'nun hazırladığı “Sevdanın Adı Fenerbahçe” belgeselinden kısa bir bölümü izledi. Ayrıca gecede 2010- 
2011 Süper Lig Şampiyonluk Kupası, 2011- 
2012 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonlar 
Ligi Şampiyonluk Kupası ve 2017 Erkek Basketbol Euroleague Şampiyonluk Kupası da sergilendi. 

Gecede eski yöneticilerimizden Yasemin Merçil ile Genel Kurul Üyelerimizden Prof. 
Dr. Haluk Burcuoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu birer konuşma yaptı. 


Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu daha sonra Başkanımız Aziz Yıldırım'a 1932 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yaptığı bağışın haberinin yer aldığı o günkü gazeteyi hediye etti. 

Ardından Başkanımız Aziz Yıldırım, duygu dolu bir konuşma yaptı. Başkanımızın yaptığı teşekkür konuşması şu şekilde: 

“Buradaki Fenerbahçelilerin 1998 yılından beri benimle beraber Fenerbahçe'ye sevda yolunda yürüdüğünü iyi biliyorum. 
1998 yılının 15 Şubatı'nda Fenerbahçe'nin 
yeni bir başkanlık seçimi vardı. Ben aday oldum, sevgili kardeşim, dostum Vefa Bey'le beraber yarışa girdik ve sonunda '1 oyla sen seçildin” dediler. Seçilmiş olduk ve başkanlı-Şa başladık. 

Seçildiğim gece Ali Sami Yen'de Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardı. Hep ilkleri yaşayacağım ya, ben Başkan seçildim, Vefa Bey'in de yönetim listesi seçildi. Beraber maça gittik, yönetim Vefa Bey'in listesi, ben tek başımayım. Beraber soyunma odasında devre arasında konuşmalar yaptık. Maç 2-2 berabere bitti. Bizim Fenerbahçe Başkanlığı serüveni başladı. Sonra Pendik'e yenildik. 
Ben Varşova'daydım. İstifa diye sesler yükselmeye başladı. Biz de onlara uyduk, kongre kararı aldık ve istifa ettik. Ama o ses çıkaranların hiçbiri ne aday oldu, ne de seçime geldiler. Bundan sonra yeniden tarih 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belirleyerek seçim yapıldı ve yine ben tek aday, başkanlığa devam ettim. Sonra Türkiye'de ilk defa 9 Milyon Dolara ve 1 ay içerisinde nakit ödemek kaydıyla Bursaspor'dan Baliç'i Fenerbahçeli yaptım. 1 sene oynadı ve 1 sene sonra 19 Milyon Dolara Baliç'i Real Madrid'e sattım. Okocha'yı 17 Milyon Dolar'a Paris Saint-Germain'e sattım. Satarken onların yöneticileriyle toplantı yaptık; 
4 milyondan başlayan ve sonra 17 milyona 
giden rakamlar içerisinde. Menajerleri bir Sırp'tı. O zamanki Pus Televizyonu'nun başkanı da Paris Saint-Germain'in ikinci başkanıydı. Bana şunu söyledi; “Biz 17 milyon dolar verdik mi?” dedi. “Evet verdiniz.” 
dedim. “Lütfen bana bir tokat at, kendime geleyim” dedi. Bunlar da ilklerdi. 


Sonra 2001 yılında, Fenerbahçe'deki 
3. yılımda şampiyon olduk. Aileden karşı çıkmalar vardı “Artık yeter” diye. Ben de televizyonda, Şansal'ın programında “Başkanlığı bırakıyorum” dedim. Dışarı çıktık, bütün Fenerbahçeliler televizyonun önünde “Bırakma” diye tezahüratlar yaptılar. 1 aya yakın her yerde geri dönmem için çalışmalar yapıldı ve Fenerbahçe'ye tekrar başkan olarak döndüm. Sonra 2002 yılında tarihin her zaman sayfalarında olacak, unutulmayacak bir şey yaşadık; Galatasaray'ı Kadıköy'de 6-0 yendik. Sonra, 2004-2005 yıllarında Fenerbahçe şampiyon oldu. İyi takım kurduk, iyi de mücadele ediyoruz. 2006 yılına geldik, yine önde gidiyoruz ama son maç Denizli'de, şampiyonluğu kaybettik. O maç 16-18 dakika uzatıldı. Maçı uzatan hakem şu anda yazılar yazıyor ama Fenerbahçe'nin 
1 yılını, belki de daha önemli olan; gelecek 
yıllarına, yapmış olduğu hatayla ambargo koydu. 2006 yılında ben yine istifa ettim. 
Başkanlığı bıraktım. Cannes'e gittim. 15 gün tatil yapacağımı belirttim. Oradayken yine baskılar başladı. Ama hepsi Fenerbahçeli. 
O günlerde yaşadıklarımı sonradan tahayyül ettiğimde bunların da FETÖ tarafından yapıldığını gördüm. Gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim. Tekrar geri döndüm. 
2007'de Fenerbahçe'nin şanlı 100. yılında hep birlikte başarılardan başarılara koştuk. 
Şampiyon olduk. 100. yılımızı hep beraber mutluluk içerisinde kutladık. 2008 yılında futbol takımımız Avrupa'da son 8'e kaldı ve Chelsea'ye şanssızlık eseri elendik. 2009'da 


Bursaspor'la yapılan çekişmeli sezonda, 

bunu yine söylüyorum, yine FETÖ'nün organizasyonuyla son maçta Trabzonspor'la berabere kalarak şampiyonluğu kaybettik. 

Sonraki 2010-11 yılında 9 puan gerideyken, “Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali” diye söylenirken, sonra 17'de 16 maç kazanarak inançla hep beraber maçları ne kadar zorluklar içerisinde kazandığımızı gördüğümüz günlerde sezon sonu mayısta Sivas'ta son maçla beraber şampiyon olduk. 

Sonra bize bir yol düştü. Şekip Bey beni aradı, “Seninle acele görüşmem lazım” dedi. 
1 Temmuz. Buluştuk. Ablası Şarköy tarafına 
gitmiş, orada bir polis 1 ay önce ona söylemiş fakat ablası dikkate almamış. “Fenerbahçe'nin üzerine büyük oyunlar oynanıyor ve bütün kupaları ve her şeyi elinden alacaklar ve küme düşürecekler” diye söylemiş. Bana geldi, ben de o arada bizi içeri atan hem hakimler hem savcılarla yemek yiyoruz. Geceleyin ben rahmetli Serkan Acar'ın evinde 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yemeğe gittim. Tamer Bey'le beraberdik. 
Telefonla konuşuyoruz. Şekip Şarköy'e gitti, telefonla konuştuk, Hiçbir şey yok, rahat olun dedi. Gittik evlere yattık. Sabahleyin kürek yarışları var Sapanca'da. Gitmek için sözleştik. Sabah 7'de buluşacağız. Sabah kalktık, takım elbiseyi giymişiz. Kapı çaldı. 
Emniyet mensupları. Ne oldu dedim. Bir kağıt gösterdiler, okumaya gerek yok, gideriz dedim. Çıktık yukarı, Vatan'dan 1-2, Çengelköy'den 1-2 araba derken 30-40 polis gelmiş. Ben kahvaltı yapmamıştım, eve gittim kahvaltı yaptım. Sonra biraz güvercin uçurdum. Sonra evrakları imzaladım ve Vatan'a gittik. Vatan hayatımız başladı. 


Sonra hastaneler falan. Hastaneye gittigimizde imzala diye verdikleri dökümana baktım, Metris 1. ve 2. hapishane diye yazıyor. Neresi ikametgah? Evim orası yani. 
Yani belli. Ondan sonra 8 gün uğraştılar, beni bir türlü Metris'e götüremediler. Çünkü mahkemede hem hakime hem de savcıya gerekenleri söyledim. Bir gün hepsini inşallah anılarımda yazacağım. Savcıya, “100 yıllık çınarın altına ateş koyduğunu ve benim kendisini bu kulübe üye yaptığımı, yanlış yaptıklarını” söyledim. Benimle bir davanız varsa benimle halledin. “Kulübü katmanız yanlış” dedim. Onunla baş başa kalınca kendisine gerekenleri söyledim. “Son sözün ne” dedi. Dar ağacında olsak da son sözümüzün Fenerbahçe olacağını yazdırdım. Sonra Beşiktaş'ta balkona çıkıyoruz, “Çıkmayın. 
Hepiniz oradasınız, taraftar orada, camia orada. Onların alkışlarını, tezahüratlarını çekemiyorlar. Bize durmadan, “Balkona çıkmayın, onu yapmayın, bunu yapmayın? 
diyorlar. Ben inadına yapıyordum. Sonra Metris'e gittik. Gittiğimiz günden itibaren her gün, gündüz gece siz Fenerbahçeliler, bütün camia oradaydı. O, bizlere güç verdi. 
Sonra Silivri'ye gittik; 14 Şubat 2012. Orada şunu söyledim; “Ne tapesi, ne şikesi, memleket elden gidiyor.” Bunu bilinçli söyledim. 
Çünkü gördüm. Her şeyi gördüm. Gelenler, gidenler, bize anlatanlar, bizimle pazarlık yapmak isteyenler. En büyük amaçları; “Aziz Yıldırım başkanlığı bıraksın. Gerisini hallederiz diyorlardı. Ben de inadına bırakmadım. Gördüm, bıraktığımız andan itibaren yaprak gibi sallanacaktı. Camia da şunu söyleyecekti; “Bir şey yaptılar ki çekildiler.” 
Bunu söyletmemek ve yapmamak için dik durduk. Her zaman söyledim; “Biz şike yapmadık.” Asıl amaç Aziz Yıldırım'ı Ergenekon davasına bağlamaktı ama bağlayamayınca dinlemelerle kanun çıkardılar. Sonra konuştuk bu kanun nasıl çıktı diye. Dediler ki; “UEFA bu kanunun çıkmasını istiyor, biz de bunu meclisten çıkardık.” Sonra kadınlar maçı başladı. Bütün bu süreç boyunca Yasemin hanım yanımızdaydı. O dedi ki; maç sadece kadınlara oynanacak, kadınlar, kızlar, çocuklar girebilecek. Biz de 10-15 bin bilet bastırdık, dağıtıp dolduracağız.” Sonra bir süreç geçti, Yasemin hanım, “çok kalabalık olmuş, daha fazla bilet bastırılacak” dedi ve gitti. Sonra akşam televizyonda seyrettik ve gurur duyduk. 50 bin kadın Fenerbahçeli tribünde haykırıyorlar ve bir o kadarı da dışarıda. Gurur duyduk. Bu, herkese moral verdi. Herkes daha da güçlendi, daha dik durmaya başladı. Ben arkadaşlardan 4 gün gecikmeli gittim Metris”e. “Aziz Yıldırım 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kuvvetlidir, kendisi çıkar, sizler yatarsınız” diye fitneler sokuyorlardı içeri. Ben de hepsine, “Bu organizasyon benimle ilgilidir, buradan son çıkacak olan benim. O yüzden aranıza fitne sokmak isteyecekler” dedim. 
Bu tapeler henüz elimize geçmemişti. Bizim avukatlara vermemişlerdi, internetten okuyorlardı. Onların üzerine okuma yapıyorduk. “Bu tapelerin dışında herhangi bir şey var mı, varsa bildirin ona göre tavrımızı koyalım” dedim. “Yok” dediler. Hepimiz aynı noktada buluşmuş olduk. “İçeride kalmak hepimiz için zor ama dışarı çıktığınız zaman dik olarak karşıdan karşıya geçebiliyorsanız ne mutlu hepimize. Ama onu söyleyemezsek insanlar bize başka türlü bakarlarsa o zaman Metris'te daha çok kalmayı arzu edersiniz” dedim. Onlara teşekkür ediyorum. Hepsi doğruların dışında bir hareket yapmadılar. 

Şuna emin olun içeride FETÖ'nün gardiyanları da var, avukatları da var. Bazıları arkadaşlarımıza, “Şöyle konuşun, böyle yapın sizi çıkaralım” diye telkinlerde bulundular. Bunlar bilinmelidir. Sonra Metris'ten çıktık, Silivri'de sözlerimizi söyledik. 4 gün boşu boşuna götürdüler oraya. TRT'den kadın ve erkek spikerler getirdiler, çok önemli olay olduğu için okuttular. Sonra biz savunmaları Çağlayan'da yaptık. Orada da kavgalar, hakimlerle çatışmalar... Sonunda hiç eğilmedik. İçeride olan 60'a yakın, en az 
40 tanesi Fenerbahçeli, hiç eğilmeden dik 
durarak mahkemenin sonunda mahkemenin hakimi —bugün içeride- karar verirken, ayaga kalkmadım ve ona hakkımı helal etmedigimi söyledim. 


Sonra dışarı çıktık. Yine sizlerle beraber Bağdat Caddesi'nde adalet için hep beraber yürüdük. Anıtkabir'e gittik, Atatürk'ün huzurunda adaleti aradık. Adalet arayışı içerisinde bu yürüyüşleri yaptık milyonlarca Fenerbahçeli ve yanlarında adalete inanan diğer kulüp taraftarlarıyla beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Ben Fenerbahçe tarihinde hep ilkleri yaşadım. Bundan dolayı mutluyum. Mutsuz günlerim de oldu. Bugün şampiyon olursunuz, yarın para bulma derdi vardır. Hemen başlar dertler. Hiçbir zaman mutluluk bu tür kulüplerde devamlılık arz etmez. Avrupa'da da böyledir. 20 yıllık Fenerbahçe tarihinde beni seçenlere, bana oy verenlere, vermeyenlere ama bu tarihe adımı yazdıranlara teşekkür ediyorum. İyi ki onlar bu tarih içinde yer almamı sağladılar. Çocuklarıma ve aileme bırakacağım en önemli miras. Fenerbahçe başkanlığı yapmamın yanında Fenerbahçe tarihinde Kurtuluş 


Şavaşı'ndaki Fenerbahçeliler gibi o günkü şartlarda padişahlık veya yabancı ülkelerin liderlerine karşı bir duruş sergileyen bir camianın evladı olmaktan gurur duyuyorum. 

Fenerbahçe bir sivil toplum örgütüdür. 
Fenerbahçe bundan sonra yalnız bir spor kulübü değil, büyük bir sivil toplum örgütüdür. 
Bunu da 20 yıllık yol arkadaşım olan yönetici arkadaşlarım, kongre üyeleri, divan kurulu üyeleri ve taraftarlar hep beraber yarattık. 
Türkiye'de sivil toplum örgütü denilince ilk akla gelen Fenerbahçe olacaktır. Ben bunu devletin büyüklerine de anlattım. Bu devletin ve bu ülkede yaşayanların Fenerbahçe'ye bir teşekkür borcu vardır diye de belirttim. 
Çünkü Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011'de başlayan serüveninde ve sonraki yıllarda hep beraber yaşadığımız bir sivil toplum örgütü- nün yapması gerekenleri yaparak 15 Temmuz'da Türkiye'de yapılmak istenen ihtilal, -kalkışma değil- sivil ihtilal yapılmasının o süreçte Fenerbahçe'nin duruşuyla beraber insanlarımız o duruşa bakarak, o gece yeniden sokağa çıkarak belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin kaybolacağı bir gecede Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü hale getirmiştir. 
Bunun için Fenerbahçe camiasına herkesin bir teşekkür borcu vardır. Daha çok şeyler söyleyebilirim ama gereksiz. Hayattaki tek arzum Yargıtay kararının bir an evvel çıkması ve bununla beraber yönetimdeki arkadaşlarımın, benim, Fenerbahçe camiasının aklanması ve kayıplarıyla ilgili yeniden mahkemeler veya başka durumlarla ilgili değerlendirmeler yapıldıktan sonra yeni bir dönemin başlamasının sağlanmasıdır. 

20 yıl, kolay değil tabii. 66 yaşımdayım. 
Ömrümün 3'te Vini bu kulübe adadım. 
Gece gündüz adadım, amatörce adadım. 
Hiçbir maddi beklentim ve çıkarım olmadı. 
Tam tersine maddi kayıplarım çok olmuştur. 
Bundan hiçbir zaman rahatsız olmayacağımı belirttiğim gibi bunun bir sevda mirası olarak bana ve aileme kaldığı için çok mutlu olduğumu tekrar söylüyorum. 1998 yılından beri benimle beraber olan, beni destekleyen veya desteklemeyen Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Metris”te yazdığım bir yazıyı okuyarak hepinize teşekkür ediyorum; İyi ki hepimiz Fenerbahçeliyiz. Biz bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata bağlandık. Gerekirse o 1 gün için bütün ömrümüzü gözden çıkardık. Hepinize teşekkür ediyorum.” 

Başkanımız Aziz Yıldırım'dan sonra Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük de kürsüye gelerek duyguların dile getirdi. 

Gece hep bir ağızdan söylenen Fenerbahçe Marşları ve canlı müzik eşliğinde sona erdi. 
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2015 yılından beri formanın hakkını en iyi verenlerden olan Şener Özhayraklı, 
sezon sonunda Fenerbahçe mizin şampiyon olacağını söyledi. 


pri: Atila Bartın 
Fotoğraf: Semih Bahadır 


Sağ kanatta hem hücumda, hem savunmada terinin son damlasına kadar mücadele eden başarılı futbolcumuz, takdiri sonuna kadar hak ediyor. 

Sahada bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımımızı ayakta tutan isimlerden olan Şener Özbayraklı ile yaptığımız özel röportajı sizlerle paylaşıyoruz: 

Fenerbahçe'de 3.sezonunu geçiriyorsun. 
Bir değerlendirme yaparmısın? 

“3 yıldır buradayım ve her maça çıktığım zaman yeni gelmiş gibi aynı mücadeleyi verdim. Oynadığım maçların çoğundan keyif aldım. Burada olmaktan çok mutluyum. 
Umarım daha uzun yıllarFenerbahçe?ye hizmet ederim.” 


“En kısa sürede sahalara dönmek için çok çalıştım” 


Formunda olduğundaşanssız bir sakatlık dönemi geçirdin. Bu dönem seni nasıl etkiledi? 

“Devre arasında hazırlık maçında bir pozisyonda sakatlık yaşadım. En kısa sürede sahalara dönmek için çok çalıştım. 
Ama oynadığım kupa maçında tekrar aynı sakatlığı yaşadım. Benim için Zor bir süreçti. 
Sakatlığımı atlattım ve kendimi en iyi şekilde hazırladım. Şuanda formdayım.” 


“Ligi en iyi şekilde bitirip şampiyon olacağız” 


Takım olarak baktığımızda sezona çok iyi başlayamadık. İlk yarının ortasından itibaren güzel bir form yakaladık. 

2. Devre de ilk 6 maçımız zorluydu? 
Genel olarak baktığında fikstürünasıl değerlendiriyorsun? 

“Sezon başından beri çok puan kaybettik. 
Zorlu süreçlerden geçtik. Liderle aramızda çok az bir puan farkı var ve oynayacağımız çok maç var. Biz büyük bir takımız.inişli çıkışlı dönemlerimiz elbet oluyor. Hataları en aza indirip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. 
Ligi en iyi şekilde bitirip şampiyon olacağız.” 

Günümüzde bek oyuncularından hem hücuma hem savunmaya katılmaları isteniyor. Bu durum bek oyuncularını nasıl etkiliyor? 

“Takım için en önemli şey gol atmak. 
Günümüz futbolunda her zaman bekler den farklı şeyler isteniyor. Bizde buna en iyi şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bazı maçlarda zorluk çekiyoruz. Ama hocamız olsun, camia olsun,ve taraftarımız olsun beklerin sürekli atağa çıkıp katkı vermesini istiyor. Biz de bu şekilde devam ediyoruz.” 


“Biz her maça 3 puan parolası ile çıkıyoruz” 


Kupada oynadığımız Beşiktaş maçında iyi bir performans sergiledin bunu da bir gol ile süsledin.Duygularını alabilirmiyiz? 

“Derbi maçlarınınmotivasyonu daha farklı oluyor. Biz her maça 3 puan parolası ile çıkıyoruz ve bunu en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. İlk maçtalig maçında Beşiktaş'a mağlup olduk ama sonra bunu telafi etmek için bir fırsatımız oldu. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Maalesef gördüğümüz kırmızı kartlar oldu. Bazı hatalar yapmasaydık belki maçı daha iyi bir şekilde bitirebilirdik. Maçtan sonra da herkes bana desteğini gösterdi. İnsan gol atınca mutlu oluyor.” 

Vodafone stadında maçlar çok gergin geçiyor, sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? 

“Derbi maçların çoğu gergin geçiyor. 
Türkiye'de derbiler daha başka bir havada oynanıyor. Hepimiz tecrübeli futbolcularız ve bu maçlarda daha sakin olmamız gerekiyor.” 

Sağ kanatta Dirar ile uyumlu bir görüntü çizdiniz. Dirar sanki uzun yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi. Onu bir 


futbolcu olarak nasıl değerlendiriyorsun? 

“Ben çok değişik futbolcularla oynadım. 
Dirar saha içinde çok yardım sever ve sürekli koşuyor. Bende elimden geldiğince ona yardım etmeye çalışıyorum. Böyle devam ettikçe takım için daha iyi olacak bence.” 

Aykut hocaya performansını gösterdiğini düşünüyor musun? 

“Günümüz futbolunda sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Formayı almak için çok çalışmamız gerekiyor. Sahada hocamız bunları görüyor ve ona göre değerlendiriyor. 
Bu yüzden kendimizi geliştirmemiz çok önemli. Bende bunun için çok çalışıyorum. 
Takdir her zaman hocamızındır.” 

“Geriden gelip puan farkını kapattık” 

Puan sıralamasında takımlar arasındaki puan farkı çok az. Bu durum sizde bir etki yapıyormu? 

“Biz çok geriden gelip, belirli bir seviyeye 
çıktık. bu yüzden psikolojimiz çok iyi. 3 
puanbu sistemdehiç önemli değil. Çok geriden geldik ve puan farkını kapattık.Bu bizim için daha önemli.” 

“Taraftarımız yanımızda olduğunda daha farklı mücadele ediyoruz” 

Taraftarlara ne mesaj vermek istersin? 

“3 yıldır buradayım.Taraftarın desteği bizimiçingerçekten çok önemli. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Onların desteği olunca daha farklı mücadele ediyoruz. Şuanda iç sahada çok az maçımız kaldı ve bunları kazanmamız gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda stadı doldursunlar ve bize destek versinler.Bizde sahada en iyi şekilde mücadele edelim ve mutlu sona birlikte ulaşalım.” 


Mart ayı lig yarışı için çok kritik geçecek. Bu yüzden kutsal çubuklu formamıza daha çok sarılalım. Çünkü sahada gerçekten güzel işler yapmaya çalışan bir oyuncu grubu var. Her maç giydikleri kutsal formanın hakkını veriyorlar. Hocamızın yanında olalım. 
Federasyona ve hakemlere karşı birlik olmamızın tam zamanı. 

Kupadaki Beşiktaş maçı birçok şeyi gözler önüne sermiştir. Sahada öyle bir hakem vardı ki oradan galip ayrılmamız neredeyse imkansızdı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği lig maçını da ekleyebilirim. 

Ligde oynadığımız Beşiktaş maçında İsmail Köybaşı sakatlanmasaydı, maçı kaybetmeyebilirdik. Günümüz futbolunda bekler çok önemli hale geldi. Hem hücumda hem de savunmada bir nevi eksik oynadık. Hasan Ali'nin cezalı olmasının yanı sıra İsmail Köybaşı'nın da sakatlanması hocamızın elini kolunu bağladı. 

Kupadaki maçta Hasan Ali'nin takıma dönmesiyle taşlar yerine oturdu. Sahada daha dengeli bir oyun ortaya koyup, 


Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe 


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçemiz, mücadeleden 
2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Takımımız maçı 9 
kişi, ev sahibi ekip ise 10 kişiyle tamamladı. 
Fenerbahçemizin gollerini 17. dakikada Roberto Soldado ile 45. dakikada Şener Özbayraklı attı. Beşiktaş'ın golleri ise 14. 
dakikada Alvaro Negredo ile 82. dakikada Hasan Ali Kaldırım'dan(Kendi Kalesine) geldi. 

Maçın; 44. dakikasında Alper Potuk ile 76. dakikasında Volkan Demirel ikinci sarıdan, 52. dakikasında ise Ricardo Ouaresma doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 


avantajlı skorla maçı tamamladık. 

Şubat ayında oynadığımız Medipol Başakşehir maçı son yıllarda taktiksel açıdan oynanmış en iyi maçımızdı. O gün sahada hocamızın oynatmak istediği futbolu gördük. Hocamızın da söylediği gibi o oyun, bizi Avrupa Şampiyonu yapabilir. Medipol Başakşehir gibi sistem takımına karşı hem de deplasmanda neredeyse pozisyon vermeden ve de 5-6 gollü galibiyetle maçı tamamlayabilirdik. 

Medipol Başakşehir maçı bana ligin geleceği için umut vermiştir. Ligin ikinci yarısında ilk 6 maçlık zorlu fikstürden bence iyi çıktık. 

Kadıköy'de oynayacağımız Galatasaray maçı şampiyonluk için oldukça önemli. 
Benim tahminim Galatasaray'ı yenip, o gün zirveye çıkarız. Fikstüre baktığımızda da Malatyaspor, Kayserispor ve Sivasspor deplasmanlarımız şampiyonluğun anahtarı olacaktır. 

Potanın Kraliçeleri Avantajı Kaptı 

Kadın Basketbol Takımımızdan bahsetmek istiyorum. Euroleague çeyrek finali ilk maçında Sopron'u deplasmanda mağlup ederek, Final Four yolunda önemli bir avantaj elde etti. Evimizde oynayacağımız maçta da rakibimizi yine yenersek Final Four'a bir kez daha 


Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman: “Burası başka bir yer olmuş” 

Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, “Ne diyebilirim ki, söylenecek bir şey yok. Oyunun etrafında kalarak oyunu anlatmaya çalışmak ki, genelde bunu yapıyoruz ama mümkün değil... Burada maç kazanmak çok zor, gerçekten çok zor. 
Kelimeleri seçerek kullanmakta fayda var ama öbür taraftan da nasıl anlatacağını bilmiyor insan.. Hakemleri de büküyorlar, her şey bükülüyor burada. 3-4 gün önce oynadığımız maç gibi bugün de hakemin büyük yanlışlarıyla oyun bir anda döndü. 
Adamları da anlıyorum; haksız da değiller. 
Burası başka bir yer olmuş. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bu oyunla ilgili de söylenecek bir şey yok. İyi bir skor, fena bir skor değil. Kazanmaya çok yakındık, kazanabilirdik de ama kazanma şansımız pek yok gibi gözüküyordu. Gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. Haftalardır anlatıyorum. Çok net bir şekilde bunu kimse görmüyor mu? Anlamıyorum. Tepkim, her şeye; bu atmosfer, bu hakemler, biz... 
herkes yani. Bu iş, bu değil. Tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller... İlk maç da böyle yani. Ondan sonra eze eze yendik diyorlar. Ezdirile ezdirile! Ben bunu anlayamıyorum. Nerelerdeyiz, neler yapıyoruz, neler konuşuyoruz? Samimiyetle söylüyorum, anlayamıyorum. Bu, bu şekilde bir oyun değil. Bu oyunun nesini 


yükseleceğiz. Bu yüzden Sopron maçında 

Potanın Kraliçelerinin yanında olalım. 
20. Yıl, 20. Şampiyonlukla Taçlansın... 
Yazımın sonunda Büyük Başkan 

Aziz Yıldırım'ın başkanlıktaki 20. yılını 

kutlarım. Fenerbahçe'ye çok şey katmış 

olan başkanımızın, 20. yılında futbol 

takımımızın 20. şampiyonluğu gelecektir!.. 


konuşabiliriz ki? Son iki maçı yöneten hakem Türkiye'nin en tecrübeli iki insanı ama maçlara bir baksınlar. Yönettikleri maçtan sonra huzur duyuyorlar mı? 
Söylenecek bir şey yok, çünkü oyunun içine giremiyoruz ki!.. Hep oyunun dışında başka bir oyun oluyor. Kırmızı kartlarla ilgili de, hakem yüzde yüz haklı, oyuncularımız yüzde yüz haksız. Bu çok net. Ama bunun yanı sıra en az 2-3 oyuncunun Beşiktaş takımından atılması gerekiyordu. Oyuncularımın cezasını ben keseceğim, o benim işim. Bunu ben yapacağım ama orada da sen işini yap.” 
dedi. 
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> Rıdvan BİRTEK 


Medipol Başakşehir 0-2 Fenerbahçe Fenerbahçemiz, Medipol Başakşehir'i Fernandao'nun golleriyle 2-0 yendi. Profesyonel Futbol Takımımız, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21. hafta maçında Medipol Başakşehir'in konuğu oldu. 

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı; 32 ve 56. dakikalarda Brezilyalı golcümüz Fernandao'nun kaydettiği gollerle karşılaşmayı Fenerbahçemiz 2-0 kazandı. 

Takımımız bu sonuçla aynı zamanda Medipol Başakşehir'in sahasında 31 maçtır süren yenilmezlik serisine de son vermiş oldu. 

Volkan Demirel: “ Hocamızla gerekli analizleri yaptık” 

Profesyonel Futbol Takımımızın Kaptanı Volkan Demirel, 2-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maçta istenen Fenerbahçe'yi sahaya yansıttıklarını ve kazandıklarını belirten Volkan, ligin en önemli favorilerinden biri olduklarını ifade etti. 

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, “Çok önemli bir maçtı. 
Puan kaybetsek her şey bitmeyecekti ama çok uzaklaşacaktık. Bunun bilincinde sahaya çıktık. Bugün istenen Fenerbahçe'yi sahaya yansıttık. Rakibimizi iyi analiz ettik, böyle oynayacaklarını biliyorduk. Hocamızla gerekli analizleri yaptık. Takım bunu çok iyi uyguladı, hepsini tebrik ediyorum. İlk yarı 4, ikinci yarı 2-3 pozisyonumuz vardı. 5-6-7, tarihi bir fark olabilirdi. Nadir atakları vardı. Onlar da yüklendi ama bizim kadar net pozisyonları yoktu. Bu galibiyetle en büyük favorilerinden bir tanesi olduk. Deplasman maçlarını daha rahat ve sakin oynuyoruz. 
Çünkü bir oyun planımız var. Her hafta rakibe göre analiz yapıp ona göre oynuyoruz. 
Taraftarımız bize iç sahada destek vermesi lazım. Ben dahil baskı altında çıkıyoruz maçlara. Tek hedefim şampiyon olmamız. 
Bu sene rica ediyorum iç sahada bizlere biraz daha destek versinler. O ıslıklamalara, yuhlamalara son verilsin. Kim oynarsa; ben, başkası, önde oynayan, arkada oynayan... 
Önemli olan armadır. Biz bu arma için mücadele ediyoruz. İnşallah da hep beraber bu savaşın sonundan kazanan olarak çıkacağız” dedi. 


N YLLANO BE 


Fenerbahçe 3-0 Aytemiz Alanyaspor 

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 22.haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçemiz, rakibini 3-0 yendi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Takımımıza galibiyeti getiren golleri; 
20 ve 60. (P) dakikalarda Giuliano Victor De 
Paula ile 27. dakikada Fernandao attı. 

Mauricio Isla: “Hedefimiz şampiyon olmak “ 

Profesyonel Futbol Takımımızın Şilili sağ beki Mauricio Isla, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin önemine değindi. Şampiyonluk yolunda bu tip galibiyetlerin kritik önem taşıdığını belirten Isla, “Hedefimiz şampiyon olmak” dedi. 


Maçın ardından açıklamalarda bulunan Isla, “Şu anda sadece mutluyum. Çok önemli bir galibiyetti. Hedefimiz şampiyon olmak ve şampiyonluk yolunda böyle galibiyetler çok kritik önem taşıyor. Herkes birbiri için koştu, birbiri için oynadı ve mücadele etti. 
Fenerbahçe sahada koşan, mücadele eden, oynayan bir takım olmalı. Bu amaçla çıktık sahaya ve istediğimizi başardık. Enerjimizi sonuna kadar harcadık ve takım halinde mücadele ederek maçı kazanmayı başardık” dedi. 


Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig'in 
23. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. 
Takımımızın golünü 8. dakikada Fernan- 


dao kaydederken; Beşiktaş'ın golleri ise 49. 
dakikada Domagoj Vida ile 77 ve 90--4. dakikalarda Ricardo Ouaresma'dan geldi. 

Nabil Dirar: “Takım halinde mücadele edemedik” 

Profesyonel Futbol Takımımızın Faslı oyuncusu Nabil Dirar, Beşiktaş karşısında takım halinde mücadele edemediklerini söyledi. 

Maçın ardından yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren Dirar, “Derbi stresi yaşadık belki. Önem taşıyan bir maçtı, özellikle onlar için. Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet almışlardı ve karşımıza çıkıyorlardı. 
Biz günümüzde değildik. Hak ettiğimiz bir sonuç oldu da diyebiliriz. Kötü oynadık. Takım halinde mücadele edemedik. Özellikle 1-Uden sonra organizasyonumuzu yitirdik. 
Beşiktaş hak ettiği bir galibiyet aldı. Kötü de oynasak bizi üzen bir sonuçtu” dedi. 


Atila 


BARTIN 


atilabartin©fenerbahcegazetesi.com 


Renerbahçe Üniversitesi Silivri 


Fenerbahçe Üniversitesi 
Silivri kampüsünün Trakya bölgesindeki tanıtım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ve Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile bir araya geldi. 

Toplantıda önümüzdeki dönem eğitim ve öğretim sezonunda kapılarını öğrencilere açacak olan Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri kampüsünün özellikle de Trakya bölgesinde yapılacak olan tanıtım çalışmalarının planlaması yapıldı. 

Kadıköy Şube Başkanı İlyas 
Bulcay ile HIMU Proje Yö- 


Sezonun ikinci yarısı itibarı ile bambaşka bir Fenerbahçe izliyoruz. Taktik ve mücadele olarak olumlu görüntü var. Bunun nedenlerinden en önemlisi takımda mücadele ve arkadaşlık üst seviyede. Bu yazdıklarımın doğruluğunu kanıtlayan takımın lider ile arasında bir maç yani 3 puan var. Kendi aralarında konuşulan tek şey bu sene şampiyon olmalıyız. Ben takımda bu hırsı isteği görüyorum. 


Sezon başından itibaren hızla kötüleşerek devam eden hakemlerin performansı maalesef çok kötüye gidiyor. Bu durum bütün takımlar için de aynı derecede tehlike demektir. Benim de Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda tek korkum hakemlerin performansı. 


Beşiktaş ile oynadığımız son kupa maçında hakemin kararları her iki takım içinde saç baş yolduracak cinstendi. Bu sezon gerçekten bu lig nasıl sonuçlanacak çok merak ediyorum. 


Haziran başında Fenerbahçe'de seçim var. Bu yıl yapılacak seçimler adaylar bakımından tarihi bir seçim olacağı gün geçtikçe belli olmaya başladı. Adaylar arasında bir sataşma olmaması her iki adayında kendi 


çalışmalarını farklı platformlarda yapması camianın ne kadar demokrat olduğunun göstergesidir. 

Aziz Yıldırım Başkanlıkta 20. Yılında. 
Fenerbahçe bir aşktır, bir sevdadır sözü kendisi ile çok güzel bir şekilde özleşmektedir. 
Bu dönem zarfında hiçbir başkan kulüp için günlük mesaisini onun kadar harcamamış kulübün haklarını kimseye yedirmemiştir. 


2000 Yılında stadın yenilenmesinde 
30.000 dolar kendi cebinden harcamış onu da kulübe hibe etmiştir. Fenerbahçe'de yapılmış ve üyelerin kullandığı tesisler Türkiye'de hiçbir kulüpte yok. 


Fenerbahçe kulübünde yapılanlar birçok kulüpler tarafından çok beğenilmekte bazıları tarafından da kıskanılmaktadır. Başkan her ne kadar adaylığını açıklamamış olsa da bana göre bir dönem daha Fenerbahçe kulübü- nün başında olmasında yarar var. Adaylığını açıklarken yeni projelerinden de bahsederek 
bilgi verecektir. Bu kulüp onu sayesinde 3 
Temmuz'da yıkılmadı kendisi ve arkadaşları özgürlüklerinden bir yıldan fazla yoksun kalsalar da dik durdular ve eğilmediler. Bizler de her zaman onların yanında olduk. 


Fenerbahçe Spor Kulübü Biga Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı 


neticisi Miraç Çam'ın da yer aldığı toplantının sonunda hep birlikte Fenerbahçe Doğuş ile 
AX Armani Exchange Olimpia 
Milan arasında oynanan Euro-League maçı izlendi. 


Fenerbahçe Spor Kulübü 
Biga Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu, Biga Fenerbahçeliler Derneği lokalinde yapıldı. 

Temsilci üyeler, Kongre üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı Olağan Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marş'nın okunmasıyla başladı. Kurulun açılış konuşmasını Şadan Doğan yaparken; divan kurulu seçimlerinde Divan Başkanlıgına Sadettin Ceylan, Başkan Yardımcılığına Ahmet Elitaş, Katip Üyeliğineyse Arda Bozkurt ile Fikret Kır seçildi. 

Ardından seçimlere geçildi ve başkanlığa Şadan Doğan, yönetim kurulu üyeliğine Arda Bozkurt, Erhan Tarba, Erhan 
Baş, Fikret Kır, Furkan Şanlı 


ve Nermin Kunt; Denetleme 
Kurulu Üyeliklerine Ahmet 
Elitaş, Erol Sezen ve Zekeriya Aydın seçildi. 

Gerçekleştirilen seçimin ardından söz alan Şadan Dogan “Bizlere güvenerek tekrar Fenerbahçe Spor Kulübü Biga Şubesi Başkanlığına layık gördüğünüz ve Olağan Genel Kurulumuza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şubemizin tek amacı Kulübümüze, Temsilci Üye ve Kongre Üyesi kazandırmaktır. Kulübümüzün başlattığı 1907 Okul 1907 Pota projesi kapsamında Biga'da pota açılışları, Bigalı Şehitler Çeşmesi açılışı, çocuk parkı açılışları ve sohbet toplantısı yapacağız.” açıklamasını yaptı. 
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Türkiye'nin en üst seviye futbol ligi 59 
yaşına girdi. Takımımız, 59 yıllık lig tarihinde, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor... O zamanki adıyla “Milli Lig” adı altında düzenlenen organizasyonda 21 Şubat 
1959 tarihinde 6 maç oynandı. Fenerbahçemizin, 59 yaşına giren Süper Lig tarihinde birçok rekoru bulunuyor. Takımımız, geride kalan 59 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Ekibimizin elde etmiş olduğu rekorlara gelin hep beraber bir göz atalım... 

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk penaltı golü 15 Mart 1959 tarihinde Fenerbahçemizin efsanevi oyuncusu Lefter Küçükandonyadis tarafından atıldı. Öte yandan Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde ilk şampiyon da Fenerbahçemiz oldu. Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en iyi performans 
29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ve 
maç başına 2.58 puan ile 1988-89 sezonunda Fenerbahçemize ait. Bir sezon sonunda en iyi averaja sahip takım, yine aynı sezon * 76 ile Fenerbahçemiz oldu. 

Bir sezonda sadece 6 gol 

Fenerbahçemiz lig tarihinde bir sezonu en az golle kapatan tek takım oldu. Kaleci ise Ilie Datcu... Takımımız, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü. Maç başına 0,2 gol yiyen Rumen 


nizasyonuna; İlyas Bulcay'ın yanı sıra Hedef 1 Milyon Üye Proje Yöneticisi Miraç Çam, Kadıköy Şubesi Kurucu Başkanı İsmail Tepecik, Denizli 
Şube Başkanı Emrah Tünay, 


Datcu da savunmayla birlikte muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı. 

Gol rekoru kırılan maç 

Fenerbahçemiz, lig geçmişinde gol rekorunun kırıldığı maçta taraflardan birisi olmayı başardı. Takımımız ile Gaziantepspor arasında 1991-1997 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı takımımız 8-4 kazandı, filelere giden toplam 12 gol, bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. 

En iyi sezon başlangıcı 
Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanı Fenerbahçemize ait. 

2009-2010 sezonundaki ilk 8 maçını da kazanan ekibimiz, kendisine ait 7 maçlık rekoru geliştirerek unvanını korudu. 

En iyi ikinci yarı performansı 

Fenerbahçemiz, 2010-2011'de şampiyonluğa, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla ulaştı. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman yönetiminde, sezonun ikinci yarısında oynadığımız 17 lig maçının 16'sını kazanıp, birinde berabere kalıp ve sadece 
2 puan kaybeden takımımız, en iyi devre 
performansı gösteren ekip olarak kayıtlara geçti. 

Deplasmanda gelen galibiyetler 

Lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekoru da 12 maçla Fenerbahçemizin. 

Kocaman yönetimindeki ekibimiz, 2010- 
2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 86. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride, üst üste 12 maç kazanarak rekoru eline geçirdi. 

En erken şampiyon 


Kadıköy Fenerbahçe Şubemiz, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği kahvaltı organizasyonunda şube üyeleriyle bir araya geldi. 

Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay'ın ev sahipliğinde düzenlenen tanışma kahvaltısı, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Üyeler arasındaki iletisim ve koordinasyonu sağlama adına önem arz eden kahvaltı orga- 


Maltepe Şube Başkanı Behram Kaçar, Üsküdar Şube Başkanı 
Alper Babaoğlu ve Çekmeköy 
Şube yönetimi katildi. 

Etkinlikte Kadıköy Şubemiz tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri de barkovizyon eşliğinde üyelerle paylaşıldı. 


Daha sonra kürsüye gelen 
Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, şube çalışmaları ve komiteler hakkında bilgiler de verdi. Organizasyonların ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi. 
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Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru da Fenerbahçemizde. Ekibimiz 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Bu arada Fenerbahçemiz, 15 kezle, “en çok gol kralı çıkaran takım” unvanını da elinde bulunduruyor. 

En iyi sezon performansı 

Fenerbahçemiz, lig tarihinde bir sezonda en iyi performansı sergileyen takım oldu. 
Ekibimiz, 1988-1989 sezonunda 36 maçta 
29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle, lig, 
tarihindeki en başarılı performansı gerçekleştirdi. 

93 puanla şampiyon 

En çok puanla şampiyon olan takım unvanı da Fenerbahçemize ait. Sarı-lacivertli takımımız, 1988-1989 sezonunda 93 puanla mutlu sona alıştı. Fenerbahçemiz ayrıca, “en az gol yiyen şampiyon” unvanını 1969- 
1970 sezonunda kalesinde 6 gol görerek 
aldı. Takımımız, en iyi ilk yarı performansına da 2005-2006 sezonunda 17 maçta 14 
galibiyet, 3 beraberlikle imza koydu. Öte yandan, lig tarihinin bir sezonda en iyi averaja sahip takımı, 1988-1989 sezonunu artı 
76 averajla kapatan ekibimiz oldu. 


GÖZ 5 VAKFI 


1984 ten günümüze... 


Femto-Lasık 


(Bıçaksız lasik) 


Bıçaksız laser tedavisinde son teknoloji; 


Wavelightrefraktif suit ile gözlüklerinizden güvenli bir şekilde kurtulabilirsiniz... 


/, Bayrampaşa İdealtepe Yıldırım (Bursa) Göz Hastanesi Göz Merkezi Göz Merkezi 
7 0212 4677500 0216 4172021 0224 3649100 
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Fenerbahçe 75-63 
İstanbul Üniversitesi 


Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Bilyoner.com KBSL 17.hafta müsabakasında İstanbul Üniversitesi'ni konuk etti. Takımımız Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakadan 75-63 galip ayrıldı. 


Akbatı AVM'den “iginde 


1 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek 
Akbatı Koşusu, 09:00-11.00 saatleri arasında koşu güzergahında yetişkinler için 5K, 10K parkurlarında asfalt koşusu olacak. 4-12 yaş çocuklar için de Akbatı Çocuk Koşusu ile de her yaştan sporseverler Akbatı Koşusu'nda buluşacak. 


Koşu kayıt bedellerinden elde edilecek gelirlerin bir kısmı ile Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'nı desteklenen bu projede “Koşmak İyi Gelecek” ve iyiliğin bir parçası olmak için koşuda 1000 kişilik bir katılım hedefleniyor. 

Akbatı Koşusu'nun 3000m2 büyüklüğündeki Festival Park alanında yiyecek içecek satış standları, çocuk etkinlikleri, müzik dinletileri, spor ve sağlıklı yaşama dair kısa söyleşiler 


Beşiktaş 71-62 

Fenerbahçe 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Bilyoner.com KBSL 18.hafta müsabakasında Beşiktaş'a konuk oldu. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın lehine 71-62 sonuçlanırken, Ekibimiz bu sonuçla ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Müsabakayı Yönetim Kurulu Üyelerimizden Cenk Başak da izledi. 
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Fenerhahçe Bayan 
Baskethol' Takımımız- EN 


ile spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde kitleler buluşacak. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile de iş birliği |, # kapsamında sanal gerçeklik gözlüğü WA ile (VR) katılımcılara su altında deniz kaplumbağaları ile yüzme deneyimi atölyeleri insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için farkındalık oluşturulacak . WWEW'in Türkiye'nin Canı Projesi'ni destekliyor ve 1 yıllık kumbara yerleşimi ile toplanan bağışlar ile çevre konusunda sosyal farkındalık projelerine kaynak oluşturulmasına katkı sağlayacak. 


PROGRAM 

7:30 Kit Dağıtımı ve açılış 

9:00 - 10K koşusu başlangıç 

09:10 - 5 K koşusu başlangıç 

10:45 - Akbatı Çocuk Koşusu başlangıç 11:30 - Ödül Töreni 
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Bashihol Yalniz 
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Turkish Airlines Euroleague 
22. hafta maçında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleden 77-69 galip ayrıldı. 

Fenerbahçe Doğuş (77): Vesely 
26, Guduric 10, Wanamaker 9, Datome 7, Ahmet 5, Kalinic 5, Melli 4, Sloukas 4, A.Muhammed 
3, Melih 2, Thompson 2. 


(Gaziantep|Baskethol|90| Eenerhahçe)Doğuş|9o) 


Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Gaziantep Basketbol'a konuk oldu. Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Takımımız 90-95 kazandı. 

Fenerbahçe Doğuş (95): Vesely 
18, Guduric 14, Melih 11, Sinan 10, Ahmet 9, Thompson 8, Sloukas 8, Wanamaker 6, Nunnally 6 
A.Muhammed 5 


ağuş GE) 
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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 23. hafta maçında 
AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı ağırladı. İtalyan temsilcisi karşısında rahat bir galibiyet elde eden Takımımız, mücadeleyi 89- 
70 kazandı. 

Mücadeleyi Brezilyalı golcü oyuncumuz Fernandao da izledi. 

Fenerbahçe Doğuş (89): Thompson 15, Sloukas 13, Nunnally 11, Wanamaker 11, Kalinic 8, Vesely 8, Guduric 8, Melli 6, Sinan 5, 
Ahmet 2, Egehan 2 

Başantrenörümüz Zeljko Obradovic: “Martta 11 maçımız var” 

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 89-70 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başantrenörümüz Zeljko Obradovic, “Her maç gibi önemli bir karşılaşmaydı. 
Agresiflik olarak birçok dakika- dan çok memnunum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bazı maçlarda pozitif durumlar var ama olumsuzluklarda oluyor. Bugünkü olumsuzlukta açık sahada oynadığımız anlarda doğru kararlar vermedik. Ama güzel olan koşmaya çalıştık. Ve oynamamız gereken şekil bu. Oyuncularımı çok iyi maç için tebrik ediyorum. 
Çok önemli bir galibiyetti. Biraz farklı bir takım ve kesinlikle nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. 
Taraftarlara da güzel destekleri için teşekkür ediyorum. 

Zor olacağından farkındayız. 
Mart'ta 11 maçımız var. Hep adım adım ilerliyoruz. Hep önümüzdeki maça bakıyoruz. Ne kadar zor olacağının farkındayız. 
Her türlü duruma hazır olmalıyız. 


Herkes sağlıklı olunca ya da oyun- p z 


cuların hepsi bir arada olunca daha kolay oluyor. Bu her zaman böyle olacak” dedi. 
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Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 18.haftasında İlbank'ı, Metro Enerji Salonu'nda konuk eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. 

Sarı Melekler, İlbank karşısında maça Ezgi, Polen, Dicle, Çağla, Damla, Bahar altısı ve libero Merve ile başladı. 


lmocojVolley; gd 
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, 
2018 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 
dördüncü maçında İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımına konuk oldu. Sarı Melekler, Treviso şehrindeki PalaVerde'de oynanan müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı. 


(EczacıhaşılVitrAY3i Eenerhahçekli 


Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 19. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu oldu. Takımımız, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı. 

Her iki takım oyuncuları karşılaşma öncesinde, “Filede engel yok” pankartıyla objektiflere poz verdi. 


Eenerhahçekli 


Vestel Venüs Sultanlar Ligi 20. hafta maçında Vakıfbank'ı konuk eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Metro Enerji Salonu'nda oynanan müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı Asbaşkanımız Selim Kosif de izledi. 
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 21. hafta maçında Çanakkale Belediye'nin konuğu oldu. 
Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan maçtan 3-1 galip ayrılan Sarı Melekler, galibiyet sayısını 16'ya çıkardı. Mücadelenin setleri; 25-27, 25-22, 23-25 ve 22-25 sonuçlandı. 


lyoriGoryonzola)Novaraf3) Eenerhahçej0 


Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda beşinci hafta maçında deplasmanda Igor Gorgonzola Novara ile karşılaştı. İtalyan ekibi karşısında setleri 25-23, 25-18, 25-13 geride tamamlayan Takımımız, mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. 

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin son haftasında deplasmanda Manisa ekibi Seramiksan ile karşılaştı. Rakibi karşısında setleri 25-20, 25-17 ve 25-15 geride tamamlayan Ekibimiz, maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Sarı Melekler bu sonuçla ligde normal sezonu 
16 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Ekibimiz play off turunda ise ligi 
5. sırada tamamlayan Bursa BŞB ile eşleşti. 
3 maç üzerinden oynanacak seride ev sahibi 
avantajı Takımımızın. 
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9 TURKEY 17 ORRİA ENERGY 
ENERGY INVESTMENT & REGULATION SUMMİT ÇONFERENCE 


9-10 October 2018/ANTALYA, TURKEY 


REGİONAL ENERGY 
GLOBAL 5YNERGY 


The 9th Turkey Energy Summit will be jointiy held with 17th ERRA Energy Investment and Regulation Conference bringing together energy companies, regulatory organizations, professionals, investors government representatives, public organizations and industry associations from Turkey and from ERRA member countries - primarily from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Ünited States of America. The union of the two prestigious events is likely to result in new standards in interreyional conferences and offers unigue opportunities both for participants and sponsor. 
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi 18. hafta maçında Jeopark Kula Belediye'ye konuk oldu. Setlerini 20-25, 18-25 ve 17-25 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Takımımız, ligdeki 12. galibiyetine imza attı. 

Kula Spor Salonu'nda oynanan maça Takımımız; Guillaume Ouesgue, Jurij Gladyr, Selçuk Keskin, Alen Sket, Resul Tekeli, Metin Toy altısı ve libero Ahmet Karataş ile başladı. 
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi 19. hafta maçında İnegöl Belediye'yi konuk etti. Setlerini; 22-25, 29-27, 25-21, 25-18 önde tamamladığı maçı 3-1 kazanan Fenerbahçemiz, 13. galibiyetini aldı. 

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maça Takımımız; Selçuk Keskin, Metin Toy, Alen Sket, Guillaume Ouesgue, Resul Tekeli, Jurij Gladyr altısı ve libero Ahmet Karataş ile başladı. 


SirlLolussilsicomatBerugyiaf3, 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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalyanın Sir Colussi Sicoma Perugia takımına konuk oldu. Takımımız; setlerini 25-22, 25-12, 20-25, 25-18 geride tamamladığı maçı 3-1 kaybetti. 

Ekibimiz sahaya; Oğulcan Yatgın, Alen Sket, Guillaume Ouesgue, Resul Tekeli, Metin Toy, Ferhat Akdeniz ilk altısı ve libero Ahmet Karataş ile çıktı. 
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi 20. hafta müsabakasında TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'e konuk oldu. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Takımımız, setlerini; 15-25, 15-25, 18-25 önde bitirdiği maçı 3-0 kazandı. 
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi'nin 21. haftasında Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk etti. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Takımımız, setlerini; 25-19, 25-14, 25-23 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanarak 15. galibiyetine imza attı. 

Metro Enerji Salonu'nda oynanan maça Takımımız; Selçuk Keskin, Metin Toy, Guillaume Çuesgue, Alen Sket, Jurij Gladyr, Resul Tekeli altısı ve libero Ahmet Karataş'la başladı. 


Erkek Voleybol Takımımız Ligde 


Normal Sezonu 3. Sırada Tamamladı 

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi'nde normal sezonun son hafta mücadelesinde deplasmanda İzmir ekibi Arkas Spor ile karşılaştı. 

Takımımız, İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu'nda oynanan maçtan 25-22, 25-20 ve 25-16 setler sonucunda maçtan 3-0 mağlup ayrıldı. Ekibimiz bu sonuçla ligde normal sezonu 15 galibiyet, 7 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçemizin play off turundaki rakibi ise ligi 6. sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta oldu. 
3 maç üzerinden oynanacak seride ev sahibi 
avantajı Takımımızın. 


Fenerbahçe Erkek © 
A Voleybul“Fakımımız! 
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Genç Kadın Basketbol Takımımızda forma giyen Melike Duru, iyi bir pivot olmanın güç, zeka ve çevikliğe bağlı olduğunu söyledi. 


Röp: Emre Polat 
Foto: Ahmet Hopyar 


Fenerbahçe'ye geldiği 2015 senesinden beri takımımızda oynayan genç pivotumuz, birçok başarıya da imza attı. Önemli başarıları ise; 2015-16 Yıldız Kızlar Türkiye 2, 2015-16 Okullarda Türkiye Şampiyonu 2016-17 Okullarda Türkiye 4, 2016-17 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonu. 

Başarılı Genç Pivotumuz, Melike Duru ile yaptığımız özel röportajı sizler için paylaşıyoruz: 


Kısaca kendini taraftarlarımıza anlatır mısın? 

“Ben Melike Duru, 17 yaşındayım. 1 Ocak 
2001 doğumluyum. 5.sınıftan beri basketbol 
oynuyorum.” 


Basketbol hikayen nasıl başladı? Bugünlere nasıl geldin? 

“Dediğim gibi basketbola 5.sınıfta beden eğitimi öğretmenimin boyumu avantaj olarak görmesi ile basketbola adım attım. Basketbolda ilk başlarda zorlansam da sonra git gide keyif aldım. Azim ve hırs sonucu şuan buradayım.” 

Basketbol senin için ne anlam ifade ediyor? 

“Basketbol oynamak benim için iyi bir gelecek ifade ediyor. Hayatımı iyi yönde etkileyecek bir spor. Basketbol olmazsa olmazlarımdandır.” 


Fenerbahçe'de farklı yaş gruplarında forma giyme imkanı buldun. Kısaca Fenerbahçe kariyerini anlatır mısın? 

“İlk senem yıldız senemdi. Herkesten tecrübe anlamında alt kademe olduğum için biraz zorlandım. Antrenör desteği ve takım arkadaşlarımın yardımıyla uyum sağladım. 
Yıldız son senemde ise kendimi gösterdigim güzel bir sene olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye Şampiyonası öncesi yarı finallerde sakatlık geçirmiştim. Sakatlık sonucu takımımın şampiyonluk maçında bedenen olmasa da ruhen oyundaydım. Şampiyonluk görmek benim için gerçekten çok anlamlı oldu. Çünkü daha buradaki ikinci senemde, bu kadar güzel anılar biriktirmek oldukça iyiydi. Şuan genç senemdeyim ve takımca iyi işler yapmaya çalışıyoruz.” 

Oynadığın pozisyon hakkında bilgi verir misin? 


“Pivot pozisyonundayım. Her pozisyonda olduğu gibi bu pozisyonda da güç çok önemli bir faktör. Güç, zeka ve çeviklik pivot olmanın en önemli anahtarıdır.” 

Kendini basketbolcu gözüyle değerlendirdiğinde sence artıların ve eksilerin neler? 

“Olumlu ve olumsuz olarak kendimi devamlı gözlemliyorum. Yanlışlarımı olabildigince düzeltmeye çalışıyorum. Rakiplerime göre güç konusunu daha fazla çalışmalıyım. 
Bu durum diğer görevlerimi yerine getirmemde engel oluyor. Yaptığım ek idmanlarla eksikliklerimi gidermeye çalıyorum.” 

Günümüzde basketbolcular kendilerine ek güç olsun diye çeşitli sporlarla uğraşıyorlar. Sen de kendini geliştirmek için başka bir spor dalıyla ilgileniyor musun? 

“Düzenli yaptığım bir spor yok. Ama 


— 


kondisyon idmanını sezon geneli devamlı yapmaya çalışıyorum.” 

Kimleri kendine örnek alıyorsun? 

“Anastasiya Veremeyenka benim için çok önemli bir rol model.” 

Maçlara nasıl hazırlanırsın? Boş vakitlerinde neler yaparsın? 

“Maçlara başlamadan önce müzik dinlemek beni motive ediyor. Ayrıca bazı totemlerim de var. Gerçekliğine çok inandığım totemler. Boş zamanlarımda hikaye yazıyorum. Ayrıca tiyatro eğitimi de alıyorum.” 

Genç bir basketbolcu olarak gelecekteki hedeflerinden bahseder misin? 

“Gelecekte iyi bir basketbolcu olup A Takımımızda Basketbol oynamak istiyorum. 
Elimden geldiğince çabalayıp, güzel bir kari- yer yapmayı hedefliyorum.” 


“Asırlık Fenerbahçe'nin gelmiş-geçmiş en başarılı yabancı futbolcu idi “Alex de Souza..Çeşitli rekorların sahibi, a “fie kadar başarılı olursa olsun, tarafta- 
> “tın hemen her futbolcuyu “Alex kadar 

5 pa sanılı ize cümlesi ile kıyasladığı 


“2004 sezonunun ikinci yarısında 

> celdiği Fenerbahçe'de 8 sezonda kı- 

“ rılmadık rekor bırakmayan Alex'in, bu 

© formayı en uzun süre giyen futbolcu “olarak 245 maçta attığı 136 gol ve buna 

“yakın gol asisti ile yakaladığı başarının 

> bir başka futbolcu tarafından tekrarı- 

“nın hiçte kolay olmasa gerektir.. 


“14 Eylül 1977 Curitiba doğumlu “Alex de Souza, profesyonel futbol 

* kariyerine 17 yaşında doğduğu şehrin 

takımı Curitiba'da başlamıştı. Sırası ile > Palmeiras, Flamengo yine Plalmeiras ve son olarak kısa süreli İtalyan Parma 
takımındaki yaşantısından sonra 2004 
yılında S5 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu süreçte Brezilya milli takım formasını 49 kez giyen Alex, Fenerbahçe'de forvet arkası olarak 8 yılda parlak kariyeri ile taraftarın sevgili olmuştu. 


4 Fenerbahçe'de geçirdiği süreçte; 3 
5 Süper Lig (2004-2005, 2006-2007 ve 
© 2010-10, 1 Türkiye Kupası(2077-12) © ve2 Süper Kupa(2007-2009) sevinci gi yaşarken, iki kez de “Gol Krallığı”(79 G >. ve 28 gol) onuru ile Türkiye Süper 
5 Liginde bir ilki yaşadı. 2007-2008 se- 


zonunda takım kaptanlığın Alex, 2010 
— sezonunda Fenerbahçe'de 100 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu ve Fenerbahçe'nin Süper Ligde 3000. golünü 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“Brezilyalı doğdum ama Fenerbahçeli öleceğim” Sn 
diyen efsane 2 


atan ve süper lig tarihinde 4.kez “Asist Kralı”(76-24-13-17 pas) unvanları olarak kariyerini zirveye çıkartmıştı.. 


Fenerbahçe taraftarı; “Ben Brezilyalı doğdum ama bir Türk olarak öleceğim” diyen, eşi Daianne vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptıran bu efsane futbolcusuna, kendi aralarında topladıkları para ile 2012 yılında Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda tam boy bir heykelini yaptırarak efsaneleri Alex de Souza'ya vefa borçlarını ödemek istemişlerdi.. 


1.Ekim.2012 tarihinde efsane oldu-Şu Fenerbahçe'den ayrılarak 1995 yılında futbola başladığı Curitiba takımına dönen Alex, 7 Aralık 2014 tarihinde Bahia ile oynanan maçla aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırmıştı. 

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmazları arasına ismini yazdıran Alex, futbol yaşantısında kulüp takımları ile çıktığı 917 maçta 378 gol atıp, 
264 de asist yapmış, maç başına gol 
ortalaması 0.4 olan, Brezilya milli takımında; Romario, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos ve Ronaldinho ile forma giymiş bir süper klastı. . 


Ülkesi Brezilya'da medyada yorumculuk yapmakta olan unutulmaz efsane Alex ve ailesine mutluluklar diliyoruz. 
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1. o FBÇGK Fenerbahçe Spor Okullarr'nın Sömestr Kampına Katıldı 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Fenerbahçe Spor Okulları'nın Türkiye genelindeki 80 spor okulundan 1200 öğrencinin katılımıyla Antalya'da 28.01.2018-02.02.2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 2018 Sömestr Kampı'nda spor okulları öğrencileriyle bir araya geldi. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği FPBÇGK standında, kulüp katılımcılığının sağladığı sayısız fırsatlar hakkında spor okulu öğrencileri ve hocaları bilgilendirildi. 

2. o FBÇGK Katılımcıları Kadın Basketbol Takımımızla Seremonide Yer Aldı 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcıları, Kadın Basketbol Takımımızın 
24 Ocak 2018 Çarşamba günü Kadınlar 
Euroleague B Grubu 13. hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Metro Enerji Salonu'nda oynadığı maç öncesinde seremonide yer aldı. 

3. o FBÇGK Batman'daki Down Sendromlu Çocuklarla Bir Araya Geldi 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Batman'da yaşayan Down Sendromlu çocuk sahibi ailelerin bir araya gelerek kurdukları Dosem Down Sendromlu Melekler Okulu öğrencilerini Batman'daki Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ziyaret etti. Batman TED Koleji ve Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 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ortaklaşa yaptığı “mucizeye inan” projesi doğrultusunda Batman Dosem Down Sendromlu Melekler Okulu 50 öğrencinin gerçekleşmesini hayal ettikleri dileklerinin bir kısmını Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü gerçekleştirdi. Okulda konser veren Down sendromlu öğrencilerle verdikleri konser öncesinde bir araya gelen FPBÇGK ekibi, çocuklara çeşitli hediyeler sundu. 
Down Sendromlu Melekler Okulu Müdürü Abdurrahman Yakut, FBÇGK Etkinlik ve Organizasyon Yöneticisi Didem Coşkun 

ve FBÇGK'ya gönüllü olarak destek veren kongre üyemiz Deniz Ecem Baştak'a katkılarından dolayı plaket takdim etti. 

4. (o Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nden Mardin'e Anlamlı Ziyaret 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Komitesi'ni ziyaret ederek komite hakkında bilgiler aldı. FBÇGK ekibi komiteye ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere kitap, oyun setleri ve basketbol takımımızın tişörtlerin- den hediye etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mardin İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk ve Müdür Yardımcısı Mahmut Batur da ziyaret dolayısıyla Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne teşekkür ettiklerini belirterek kulübe çeşitli hediyeler sundu. 
FBÇGK Etkinlik ve Organizasyon Yöneticisi Didem Coşkun ve FBÇGK'ye gönüllü olarak destek veren kongre üyemiz Deniz Ecem Baştak ise Müdür Hüsnü Bengin Efetürk'e imzalı forma hediye etti. 

Sayın Başkanımız Aziz YILDIRIM”'ın vizyonu doğrultusunda 2016 yılında kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi olan “1907 Okul 1907 Pota” Projesi kapsamında okullarına pota kurulan bazı okul yöneticileri proje ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı. 


EDA GÖNÜL KILIÇ - Akköy İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni / BURSA 

“Türkiye'nin her köşesine uzanan ve çocuklara basketbol izleyicisi olmanın yanı sıra oyuncusu olma şansını da tanıyan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün 1907 Okul 
1907 Pota Projesinde emeği geçen herkese, 
çalıştığım köyde yaşayan bütün çocuklar adına teşekkür ediyorum. Bugün yapılan bu yatırımların gelecekte ülkemize çok güzel geri dönüşlerinin olacağına inanıyorum. 
Ayrıca açılışa gelip bizi onurlandırdığı için Sayın Başkan Aziz YILDIRIM”'a da tekrar teşekkür ediyoruz.” 


Ziya DİKİCİ - Yekta Baydar Ortaokulu Müdürü / EDİRNE 

“Bu proje kapsamında okulumuza kurulan 2 pota sayesinde evlatlarımız basketbol oynayarak teknoloji bağımlılığından kurtulup geleceğe umutla bakmaktadır. Çocuklar, boş vakitlerini spor ile değerlendirmekte ve en önemlisi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün basketbolda elde ettiği Avrupa Şampiyon- 


Bozuk VENGENGİLİK KulübüğEtkiniklerii 


luğu başarısını model alarak gelecekte bu başarıların devam etmesi için mükemmel şekilde çalışmaktadır. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için çocuklarımız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.” 


Şenol BAYFİDAN - General Ferhat Akat İlkokulu Müdürü / KIRKLARELİ 

“Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından 2017 yılında 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında okulumuza yapılan basketbol potası için teşekkürü bir borç biliriz. 
Projenin öncelikle okulumuz öğrencilerine ve okul saatleri dışında da bölgemizdeki çocukların ve gençlerin basketbolu sevmeleri konusunda büyük etkisi olmuştur. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz YILDIRIM"ı yakından görme ve tanışma fırsatı bulan öğrencilerimiz çok mutlu olmuşlardır. Türkiye'de bir ilk olan bu proje Fenerbahçe Spor Kulübü'nün büyüklüğünün bir göstergesidir.” 


Mustafa Murat SÜTÇÜ - Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü / TEKİRDAĞ 

“Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün 1907 Okul 1907 Pota Projesi, eğitim açısından kayda değer, önemli bir projedir. 
Bizim için ayrı ve özel bir önemi daha var. 
Biz hafif zihinsel yetersizliği olan 15-22 yaş gençlerin eğitim gördüğü bir merkeziz. Bu projede bizim okulumuzun da yer alması bizi ayrıca mutlu etti, onurlandırdı. Bu ve benzeri projelerin diğer tüm kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil etmesi dileğiyle başta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz YILDIRIM'a, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne ve tüm Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına teşekkür ederim.” 


Bahar SAPAN - 19 Temmuz İlkokulu Müdür Yardımcısı / YALOVA 

“Okulumuz yeni bir okul ve haliyle birçok eksikleri var. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün 1907 Okul 1907 Pota Projesi'ni duyunca hemen başvuru formunu doldurup gönderdik. Umduğumuzdan daha kısa sürede bizlerle iletişime geçtiler ve potaları kurdular. Böyle anlamlı bir proje ile eğitime verdikleri destekten ötürü Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünü kutlar, bu süreçte bizlerle iletişim kuran nazik ve ilgili ekip arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunarız.” 


Bayram Güneş - Kut-ül Amare Zaferi İlkokulu / SAKARYA 

“Sporun tüm alanlarında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında büyük başarılara imza atan güzide spor kulübümüz Fenerbahçe 'nin Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından yürütülen 1907 Okul 1907 Pota projesinden bizler de karınca kararınca yararlandık. 
Yaptığımız başvuruyu olumlu değerlendirerek bizi projeye dahil eden yetkililer 5 Şubat 
2018 günü söz konusu potayı okulumuzun 
bahçesine kurdular. Büyük bir heyecanla bekleyen öğrencilerimiz pota kurulumundan sonra vakit kaybetmeden potayı kullanma- ya başladılar. Yapılan bu hizmeti sevinçle karşılayan öğrencilerin hemen her teneffüsü potanın önünde geçiyor. Hizmetinden dolayı biz okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerimiz Fenerbahçe”mize teşekkürlerimizi iletiyoruz.” 


Mehmet Bahattin Deniz - Paşaköy İlk ve Ortaokulu / BOLU 

“Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün Bolu'muzun spor alanları ve parklar bakımından oldukça yoksun olan bir kenar mahallesinde bulunan Paşaköy İlkokul ve Ortaokulumuza hediye ettiği basketbol potaları Fenerbahçe'nin Türkiye'nin her yerinde var olduğu gerçeğinin somutlaşmış bir örneği olarak bizleri, öğrencilerimizi ve okul bahçemizden faydalanan komşu mahallelerdeki çocuklarımızı oldukça sevindirmiştir. 
Milyonları peşinden sürükleyen kulübümüzün hayatımıza bu denli temas etmesi, ülkemizin geleceği olan minik yavrularımızın zihninde daha doğru ve daha sağlıklı bir spor kültürü ve taraftarlık anlayışının filizlenmesine yol açacağına inanıyoruz. Bu manada görünürdeki bir pota ve iki toptan 


Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü 
2 Yilını Coşkulu Bir Etkinlikle Kutladı 


oluşan fakat çok daha fazla değeri olduğunu düşündüğümüz bu çalışmanın hayata geçmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarken, Şampiyon Fenerbahçe'mizin sosyal sorumlulukta da örnek, öncü ve şampiyon ruhunu saygıyla selamlıyor, ayakta alkışlıyoruz.” 


Habib TANIŞ - Kale Koçkaya İlkokulu Müdürü / GÜMÜŞHANE 

“Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün, 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında okulumuza kurmuş olduğu potalar ve hediye ettiği basketbol topları için Fenerbahçe'ye ve Sayın Başkan Aziz YILDIRIM Bey'e öğrencilerim, velilerim ve öğretmenlerim adına teşekkür ediyorum. 
Bu proje sayesinde Fenerbahçe, okulumuzla ve öğrencilerimizle bir gönül bağı kurmuş oldu. Kurulan bu bağ ile öğrencilerimiz her zaman gazete ve televizyonlarda gördüğü sarı lacivert renkleri ve Fenerbahçe ismini gönüllerinde, yanlarında hissettiler. Bir öğrencimin “Müdürüm Fenerbahçe'yi tutmuyorum ama çok seviyorum.” ifadesi her şeye değer. Bizlere de Fenerbahçe'nin sadece futbolda şampiyon olmayı hedeflemediğini, köylerdeki minik öğrencileri de hatırladığını bu projeyle göstermiş oldunuz. Bizlerde oluşturduğunuz bu güzel duygular için Sarı-Lacivert yüreklere teşekkür ediyorum. 
Bu proje ile öğrencilerimizin televizyonda gördükleri basketbol ile tanışmalarını sağladınız. Bu sayede öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal gelişimlerine fayda sağlıyorsunuz. 
Ülkemizde futbol dışında da spor dallarının olduğunu gösterdiniz. Artık teneffüslerde futbol yerine basketbol ile uğraşıyorlar. Öğrencilerimize basketbol ufkunu açan Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum.” 


Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın vizyonu doğrultusunda 
2016 yılında kurulan Fenerbahçe 
Çocuk ve Gençlik Kulübü, kuruluşunun 2. yıldönümünü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü 
Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 
Tribünü fuaye alanında gerçekleştirdiği coşkulu bir etkinlikle kutladı. 

Kulüp katılımcılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe her yaştan çocuklar ve gençler katılarak eğlenceli saatler geçirdi. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcılarına özel hazırlanan bu eğlence dolu etkinlikte katılımcılara velileri de eşlik etti. 

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı Okan Yelkovan ve Yürütme Kurulu Üyeleri açılış konuşmasını yaparak gelen tüm misafirlere teşekkürlerini ilettiler. 
Ayrıca katılımcı çocukların hazırladıkları bedenime dokunma tabloları ile şuan gündemde büyük yankı bulan çocuk istismarına karşı da herkesi duyarlı olmaya davet 


ederek dikkat çektiler. 

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde, küçük yaştaki katılımcılar eğlence alanında atölye çalışmalarının olduğu masalarda yaratıcı çalışmalar yaparken zaman zaman da sihirbaz gösterisi, kukla dansı ve bubble showu izleyerek doyasıya eğlendiler. Etkinlikte masal ağacı da çocuklara en sevilen masalları okudu. Bazı katılımcılar air hokey, dev jenga, langırt ve oyun konsolunda arkadaşlarıyla mücadele ederken kazananlara çeşitli hediyeler verildi. Katılımcılar ayrıca canlı karaoke sahnesinde sevdikleri şarkıları seslendirdiler. 
Kulübün kuruluşunun 2. yıldönümü dolayısıyla pasta kesiminin de yapıldığı etkinlikte, çocuklar ve gençler Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün katılımcısı olmanın avantajıyla gönüllerince eğlendikleri bir gün geçirmiş oldular. Etkinlikte Ülker, Chocolate Planet, HLEKS gibi markalar da ücretsiz ürün dağıtımı gerçekleştirdiler. 


Muradiye Uçar - Alişar İlkokulu Müdürü / SAMSUN 

“Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün desteği ile Samsun İli Asarcık İlçesi Alişar Köyü'ndeki Alişar İlkokulumuza yapılan basketbol potası sayesinde öğrencilerimiz basketbol sporu ile tanıştılar. Öğrencilerimiz teneffüslerde, oyun ve fiziksel etkinlik derslerinde ve hatta okul saatleri dışında büyük bir istek ile basketbol oynamak istiyorlar. Öğretmenleri olarak öğrencilerimize temel basketbol becerilerini kazandırarak, öğrencilerimizin bu sporu daha aktif oynamalarını hedeflemekteyiz. Emeği geçen Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ailesine Alişar İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri adına teşekkür ederiz.” 


Şebnem Dönmez - Yakaçiftlik İlkokulu Öğretmeni / ANTALYA 

“Okulumuza kattığınız sevinç için sonsuz teşekkürler. İyi ki Fenerbahçe var, büyüklüğünü yine gösterdi. Sayenizde şahsım, öğrencilerim ve köy halkım olarak böyle bir mutluluğu yaşamış olduk. Öğrencilerimin yanı sıra köyümüzdeki gençler de potalara büyük ilgi gösterdiler. Bu proje sayesinde Fenerbahçe köyümüzdeki hemen hemen herkese bir şekilde temas etmiş oldu. Sağ, olun, var olun.” 
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U21 Takımımızın Genç kalecisi Abdullah Yiğiter, en büyük hedefinin Fenerbahçe A Takımında forma giymek olduğunu söyledi. 

Abdullah Yiğiter ile yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz... 


Futbola daha doğrusu Kaleciliğe ne zaman nasıl başladın? 

“Futbola küçük yaşımdan beri içimden gelen bir sevgi vardı. Ama kaleci olmayı hiç düşünmemiştim. 
Babam Murat Yiğiter Profesyonel bir kaleci olduğundan benim de kaleci olmamı istedi. Bu şekilde futbola kaleci olarak başladım.” 

İlk takımın ve sonrası hangileriydi? 

“Önce Devlet Su İşlerinde (DSİ) takımında forma giydim, sonra Amedspor'da devam ettim ve bir yıl sonra profesyonel oldum. Bu şekilde Fenerbahçe'ye geldim, 4 yıldır da burada oynuyorum.” 

“Stoper gibi oynamamız gerektiğini düşünüyorum” 

Günümüz futbolunda kalecilerin görevleri nelerdir? 

“Günümüz futbolunda kaleciler kalelerini gol yollarına kapatma görevi dışında oyuncu arkadaşlarını yönlendirme işini de üstlenmiş bulunmaktadır. Şöyle ki topu oyuna sokma ve takımın lehinde tutma, kalecilerin en önemli görevlerinden biri olarak görüyorum. Neredeyse bir stoper gibi oynamamız gerektiğini düşünüyorum.” 

Sahada içinde oyun anında arkadaşlarınla uyumu nasıl sağlıyorsun? 

“Arkadaşlarımızla birbirimizi iyi tanıyoruz ve çok seviyoruz. Her maçtan önce aramızda bir önceki maçta yapmış olduğumuz hataları tekrarlamamamız yönünde birbirimizi uyarıyoruz.” 

“Kaleciler hazır ve dik olmak zorundadır” 

Kaleciler oyun içinde gol yiyince üzülür atınca da sevinir. Bizimle bu duyguları paylaşır mısın? 

“Gol yemek bir kaleci için çok kötü bir şeydir. Ama maç devam ettiğinde kaleci karşı taraftan tekrar gelebilecek gol hamleler nedeni ile motivasyonunu bozmamalıdır. Aynı 


zamanda skoru tutarak oyunun içinde hazır ve dik olmak zorundadır. 
Bu sefer takım gol attığında en çok sevinenlerden biri sen oluyorsun 

ve arkadaşlarınla da bu sevinci 

ilk paylaşanlardan biri oluyorsun. 
Bundan inanılmaz bir haz alıyorsun.” 

Kalene istemeyerek takım arkadaşın gol attığında neler hissediyorsun? 

“Golü atan arkadaşın olduğunda bu durumun onu çok üzdüğünü bildiğimden onu teselli etmeye çalışıyorum, tabii onun için o an çok hepimiz çok üzülüyoruz.” 

Senin idolün var mı yerli veya yabancı olarak? 

“Benim yurt içinde idolüm Murat Yiğitalp yani babam. Yabancılardan da Manuel Neuer var.” 

Hedeflerin nelerdir? 

“Hedeflerimden en önemlisi öncelikle burada başarılı olmak. 
Sonrasında Fenerbahçe A Takımı'nda forma giyerek uzun yıllar sevdiğim renklere hizmet etmek. Bunun dışında başka takım düşünmüyorum.” 

Fenerbahçe de uzun yıllardır forma giyen Volkan için neler söylersin? 

“Volkan Demirel'i çok seviyorum. Benim için Volkan demek, Fenerbahçe demek onun hareketlerini çalışmalarını da örnek alıyorum.” 

Hocalarınla ilgili düşüncelerin nelerdir? 

“Başta Şenol hocam bizim için bir şans zira A takımında yıllarca futbol oynamış, tecrübesini takıma her zaman yansıtan bir lider. Bunun yanında Hasan hocamın da bizlerde emeği vardır.” 

Hobilerin nelerdir? 

“Öncelikle Avrupa maçlarını fırsat buldukça seyrediyorum. Zira çok şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. 
Müzik dinlemek, kitap okumak, balık tutmak en büyük tat aldığım hobilerdir.” 

Fenerbahçe taraftarı sence nasıldır bir mesajın varmı? 

“Böyle bir taraftar ve camia içinde olmaktan çok gurur duyuyorum. 
Dünya da sayılı takımların böyle bir taraftarı vardır bizde onların içinde olduğumuzu düşünerek onlara teşekkür ediyorum.” 
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Sevgili Okurlar Şubat sayısını rahatsızlıgım nedeni ile yazamadım. Bunun için sizlerden özür dilerim. 


1937 YILI MİLLİ KÜMESİ ve Fenerbahçe'nin bu ligdeki ilk şampiyonluğu 


Uzun yıllardan beridir sözü edilen ve başlayacağı söylenen “Milli Küme” en sonunda 
1936 -1937 futbol sezonu başında alınan 
karar gereğince o sezonun lig maçları bittikten sonra İstanbul liginde ilk dörde giren takımlar ile Ankara ve İzmir'den liglerinde ilk ikiye giren takımlar yani 8 takımın katılımıyla “Milli Küme” maçları deplasmanlı ve çift devreli olarak yapılması karara bağlandı. 
Bu ilk “Milli Küme 'ye” katılma hakkını altta isimleri yazılı 8 takım kazandı. 


İstanbul'dan Fenerbahçe, Güneş, Galatasaray, Beşiktaş; Ankara'dan Gençlerbirliği, Ankaragücü; İzmir'den: Altay, Göztepe 


21 Mart 1937'de başlaması kararlaştırılmış bulunan bu deplasmanlı yeni lige İzmir takımları kentlerini daha iyi temsil edebilme kaygısıyla birleştiler. İzmir Valisi Fazlı Göleç bu girişimi yapan kişiydi. Altay Kulübü Altınordu ve Bucaspor'un katılmalarıyla “Üçok” ismini, Göztepe'de İzmirspor ve Egespor'un katılmalarıyla “Doğanspor” ismini almışlardı. 


Büyük ilgi toplayan bu lig maçları çok heyecanlı bir atmosferde oynandı. Sonuçta 


Sinop Şubemiz 2. Genel Kurulunu Yaptı 


14 maçta 36 puan toplayan Fenerbahçe 34 
puan toplayan Galatasaray'ın önünde “Milli Kümen “in” ilk şampiyonu oldu. 


Fenerbahçe, 1937 Milli Küme şampiyonluğunu bu 18 futbolcu ile oynadı. 


Lebip Elmas, Mehmet Reşat Nayır, Naci Bastoncu ve Angelidis 14'er, Fikret Arıcan 13, Hüsamettin Böke ve Esat Kaner 12'şer, Yaşar Alp ve Niyazi Sel 1V'er,Cevat Seyit, 9, Ali Rıza Tansı 7, Şaban Topkanlı 6, Orhan Canpolat 5, Namık Erbay ve Bülent Büyükyüksel #'er, Necdet Erden 2, Sedat Bayur ve Muzaffer Çizer Ver maçta oynadılar. 


Bu ilk “Milli Küme” şampiyonası Türk futbolunda o güne dek görülmemiş çok coşkulu, büyük halk kitlelerini heyecanlandıran karşılaşmalara sahne oldu. Ligin ilk 4 sırasını almış bulunan İstanbul kulüplerinin aynı gün hem İstanbul, hem Ankara ve hem de İzmir'de yaptığı karşılaşmalar yüz binlerce halkı sonuçlar ve puan bakımlarından ilgilendirmiştir. Maçları on binler son haftaya kadar heyecanla izlemişlerdir. 


Bu ligin ilk hafta maçında Fenerbahçe tahminlerin aksine Beşiktaş'a sürpriz bir şekilde yenilmiştir. Ertesi hafta Ankara'dan iki galibiyetle dönüldü. Bu arada Beşiktaş İzmir'de Üçok'a 1-0 yenildi. Üçüncü hafta Galatasaray 0-0 berabere kalındı. Ankara'da Gençlerbirliği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. İzmir'de ise Doğanspor Güneş'i 5-3 yendi. Bu 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


ilk Milli Küme şampiyonasının unutulmaz bir sürprizini yine Fenerbahçe yaşattı. Sarı-lacivertli takım 9 Mayıs'ta İstanbul'da 6-0 yendiği Doğanspor'a 15 Mayıs'ta İzmir'de 3-4 yenildi. Ankaralı İbrahim Turgut tarafından yönetilen bu maçın ilk dakikalarında kaleci Hüsamettin bir tekme ile ağır şekilde sakatlanmış ve ikinci yarı sahaya çıkamamıştır. O dönemlerde oyuncu değiştirme kuralı olmadığından forvet Bülent Büyükyüksel ilk kez zorunlu olarak kaleye geçmiştir. Doganspor bu maçta çok sert oynamış attıkları acımasız tekmeler futbolcularımızı yıldırmıştır. 2-0 yenik duruma düşen takım 2-2 beraberliği yakaladıysa da 4-3 yenilmekten kurtulamadı. Bir gün sonra Fenerbahçe Üçoku da yenemedi karşılaşma 3-3 bitti. 

Bu sonuçtan sonra sanki İlk milli küme Ligi kazanılamayacakmış gibi bir hava oluşmuştu. Ancak Fenerbahçe İzmir'deki bu sonuçlardan sonra kalan 5 maçını sırasıyla Güneş'i 4-2, Ankaragücü'nü 2-0, Galatasaray'ı 2-1, Beşiktaş'ı 1-0 ve yeniden Güneş'i yenerek durumu toparlamış ve Fenerbahçe Galatasaray'ın iki puan önünde ilk milli kümenin şampiyonu olmuştu. 


Galibiyete 3 puan beraberliğe 2 yenilgiye 
ise 1 puan verildiği bu ligde Fenerbahçe 10 
galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alarak 36 
puan topladı. Galatasaray ise 8 galibiyet 4 
beraberlik 2 yenilgi alarak 34 puan toplayabilmişti. Diğer takımlar ise şöyle sıralandılar: 3. Beşiktaş, 4. Güneş, 5. Gençlerbirliği, 
6. Ankaragücü, 7. Doğanspor, 8. Üçok 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Fenerbahçe Spor Kulübü Sinop Şubesi 2. Genel Kurulunu yaptı. Yapılan seçimde İ.Ertan Gümüş oy birliğiyle tekrar şube başkanlığına seçildi. 

Sinop Şubemizin 2.Genel kurulunu şube binasında yaptı. 
Şube başkanı İ.Ertan GÜMÜŞ 


yaptığı konuşmada “ Fenerbahçe Spor Kulübüne yakışır bir kongre gerçekleştirdik. Kazanan Fenerbahçemiz olmuştur. 
Üyelerimizin verdiği destek ile yeni yönetim ve denetim kurullarını seçtik. Genel kurulumuza katılan tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 
Geçen dönemde beraber görev yaptığım tüm yönetim ve denetim kurul üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim, yine bu dönem beraber yol arkadaşlığı yapacağımız yönetim kurulu, denetleme kurulu arkadaşlarıma da beraberce başarılı çalışmalar diliyorum. Hedefimize en yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. Yapılan oylamada 
; Başkanlığa İ.Ertan GÜMÜŞ, 
Şube Yönetim kurulu için , Asil üyeliklere Akın KAYA, İsmet DAMAROĞLU, Sinan SE- 


VİM , İrfan SİVRİ , Mehmet 
PEKER , Ahmet KEÇELİ. Yedek üyeliklere ; Ergün KAYA, Halil İbrahim BAŞ, Tanju Şevket ÖVET ,Akın UĞUR, Aykut YILMAZER, Hüseyin TUR- 
HAL . Şube Denetim Kurulu üyeliklerine Halil İbrahim BAŞ ,Doğaner BOZOĞLU , Hasan 
YILDIZ. Yedek üyeliklerine 
Halit FİDAN, Hüseyin TUR- 


HAL, Kamil TERCÜMANOĞ- 
LU seçildiler. 

Kongreye katılan Üyeler 
Şube faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve üye sayılarının artırılması için herkesin üzerine düşeni yapması ve Yönetim Kuruluna destek olunması istendi. 
İyi niyet ve takımın şampiyonlu-Şu temenni edilerek toplantıya son verildi. 


Fenerbahçe üyelerine 
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Yaygın bayi ağıyla Türkiye'nin her yerinde en uygun fiyatları yakalayın ! Rezervasyon: 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DİLEDİĞİNİZİ SEÇİN ! 
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Türkiye Yarı Maraton 
Ligi'nin final ayağını oluşturan Geleneksel Uluslararası 
Trabzon Yarı Maratonu 18 
Şubat Pazar günü koşuldu. 

Bu yıl terör kurbanı 
Şehit Eren Bülbül'ün 


anısına koşulan Trabzon 
Yarı Maratonu'nda ferdi yarışan Fenerbahçe Atletizm Şubemizin sporcusu Büşra 
Nur Koku, 1:12.32 derecesi ile 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı. 


| Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası Tamamlandı 


Kayseri Şubemiz Genel Kurulunu Yaptı 


Kayseri Şubemiz Genel Kurulunu yaptı ve Ahmet Ersin 
Yaşar yeniden başkan seçildi. 
Ayrıca bu genel kurulda seçilen delegeler Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanabilecekler. Başkan Ahmet Ersin Yaşar'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 
Ahmet Çalık, Atila Işıklı, Mustafa Leba, İrfan Püsküllü, Mustafa Küçük, Nazım B. 
Patır 


Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet Şekerci, Ahmet Eskikök, Metin Yücel, Mustafa Kemal Saçmacı, Mustafa Altuner, Oğuz Timuçin 

Denetim Kurulu Üyeleri: 
Mitat Ayata, Erdem Temizyürek, Mustafa Özalp 

Denetim Kurulu Yedek 
Üyeleri: Ahmet Üner, Mehmet 
Erhan Özyirmidokuz, Müjdat 
Erdem 

İstanbul temsilcisi (delegeler) : Ahmet Eskikök, Mehmet Şekerci 
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Turkish Athletic Federation 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ekstrem bir spordur. Ancak yaklaşık 65 cm çapında büyük bir topla oynanır ve oyuncular elleriyle topu kontrol edebilir. Oyunda tüm oyuncular elektro şok cihazına sahiptir ve rakibi şok cihazıyla durdurup topu alıp gol atmak asıl amaçtır. 


30 Mayıs 2012'de, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 
en uzun istemli nefes tutan erkek Tom Sietas isimli Alman 
sporcu olmuştur. Akciğer hacmi normal bir insandan 4020 
daha geniş olan sporcu tam 22 dakika 22 saniye boyunca su altında, hareketsiz bir şekildeyken nefesini tutmuştur. 


Olimpiyat oyunlarına katılmak için en az 16 yaşında olmak gerekir. Çocukların bu yaşa kadar hızlı gelişimleri nedeniyle ağır antrenmanlar yapmalarının ciddi sakatlıklara sebep olduğu görülmüş ve 1997 yılında yaş sınırı 16'ya yükseltilerek özellikle Çin gibi baskıcı rejimlerde çocuk sporcuların erken yaşta yarıştırılması engellenmiştir. 
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Tarihin ilk motor yarışı 1894 yılında Paris-Rouen Grand Prix adıyla yapıldı. 126 km'lik yarış 6 saat 48 dk sürdü ve ortalama hız sadece 19 km idi. 


Dünyanın en iyi futbolcularından olan Cristiano Ronaldo'nun vücudunda hiç dövme yoktur. Bunun da sebebi Ronaldo her 2 yılda bir kan bağışı yapar. 


Messi'nin Barcelona'ya özel bir hormon tedavisine ihtiyacı olduğu için geldiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Olayın perde arkasına bakacak olursak, aslında bu tedavinin bütün masrafları Arjantin'deki Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandı. Messi'nin Barcelona'ya imza atması Soldini ve Montero adında iki menajerin üstün çabaları sayesinde oldu. 

Arjantinli, bu iki futbol adamıyla ilişiğini erken yaşlarda kestiği için isimlerini çoğu kişi bilmiyor bile... 

Bugünlerde dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Messi'nin, kendisini bu kulübe kazandıran iki kişiyi unutması çok düşündürücü. Soldini ve Montero, henüz 13 yaşındayken bütün yolculuk ve otel masraflarını karşılayarak Barcelona'ya getirdikleri yıldız oyuncudan bugüne kadar tek bir kuruş bile kazanamadılar. 


Jak 
BENZONANA 
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Büyük umutlarla gittiğimiz Mardin'de, yarı finalde Hatay BŞB'sine yenilerek PTT Türkiye kupasına veda ettik. Aslında Mersin BŞB”sini yendiğimiz çeyrek finalde, özellikle son çeyrekte oynadığımız oyunla önemli bir motivasyon ve moral kazanmıştık. Mersin maçında ilk yarı oldukça zorlandık. Ancak 3. Çeyrek ve son çeyrekte hem savunmada, hem hücumda doğru oynayarak galibiyeti elde ettik. Sottana ve Dabovıc galibiyetin önemli mimarları oldular. Bazen oyun disiplininden kopsak da, bazı anlarda bireysel oynasak da galip gelmeyi bildik. Pelin'e daha çok süre verilmiş olsa idi, önemli katkılar alabilirdik diye düşünüyorum. 

Ancak Hatay maçı çok farklı oldu. 
Önemli noktalardan biri maç içinde hiç öne geçemememiz, maçı beraberliğe getirdik, maçın bazı anlarında tek sayı geride olduk. Rakip takımın oyuna etki eden oyuncularının dinlenme anına denk gelen bu dakikaları iyi değerlendiremedik. 
Üçüncü çeyreğin sonlarında ve 4. Çeyrek başlarında maç 48-49'a geldi. Fakat rakipten gelen 0-13 sayılık bir seri ile fark açıldı. 
Hatta maçın bitimine 2.58 kala Fenerbahçe, son çeyrekte sadece iki sayı atmış, rakip ise 12 sayı atmıştı. Özetle hücumda sayı üretemedik. Maçın büyük bir kısmında topu alan potaya attı. Eğer içeri penetre edilip ve acele atışlar kullanılmamış olmuş olsa idi netice farklı olurdu. Mersin maçının skorerleri Sottana, 28.36 dakika sahada kalırken 2/9 4022 isabet bulurken, Dabovıc 28.29 dakika sahada kalıp 0/10 400 isabet buldu. Bu iki oyuncunun durumu Fenerbahçe'yi zora soktu. Bu oyuncularda ısrar 


Atletizm Şubemiz Başarılarını Özel Bir Geceyle Kutladı 


Atletizm Şubemiz Dalyan 
Kulüp'te özel bir gece organize etti. Başkanımız Aziz Yıldırım ve Asbaşkanımız Önder Fırat'ın da katıldığı gecede Amatör Şubeler Koordinatörümüz Fikret Çetinkaya, Atletizm Şube Sorumlumuz Gürsel Özyurt ile eski - yeni antrenör ve sporcular şubenin kuruldu- 
Şu günden bugüne kazanılan ulusal ve uluslararası başarıları davetlilerle birlikte kutladı. 

Atletizm Şubemizin tarihini ve başarılarını konu alan barkovizyon gösteriminin de gerçekleştirildiği organizasyonda Amatör Şubeler Koordinatörümüz Fikret Çetinkaya bir konuşma yaptı. 


Atletizm Şubesi'nin dünden bugüne elde ettiği başarılara değinen Çetinkaya, Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bütün amatör branşlara verdiği önemin altını çizdi. 

Gece, Fenerbahçe marşları ve canlı müzik eşliğindeki eğlence ile sona erdi. 


etmeyip kenardaki oyunculara şans verilebilse idi, belki de tablo değişebilirdi. Pelin bu maçta hiç süre almadı. Oyunun kitlendiği anlarda Pelin'den netice alabilirdik. 
Fenerbahçe'de her şeyini sahaya yansıtan büyük mücadele örneği veren Verameyenka 39.12 dakika süre alırken, maçı 24 sayı- 
1IR2rib-3b1-2as-1tç-1tk ile bitirerek sahanın en başarılı oyuncusu oldu. Hani derler ya, bir oyuncu maç içinde ne yapmalıdır? İşte sorunun cevabı. Ayrıca takımımız 9034.3 
şut isabeti ile oynarken, 33rib/44rib ile de pota altı üstünlüğünü rakibe vermiş oldu. 
Bu noktada irdelenmesi gereken noktalardan biridir. 


Euroleague'de Play Offta, Macar Sopron takımı ile eşleştik. Bu takım, ile oynayacağımız üç maçın ikisinde galip gelmek ve Final Four'a kalmak en önemli hedefimiz. 

Artık bugün itibari ile önümüzde iki kupa bulunmaktadır. Birisi Euroleague, diğeri Lig kupası. Toparlanıp, hatalarımızı görüp, bu iki kupaya odaklanmalı, yeni bir sayfa açarak yeni başarılar elde edebiliriz. 
Fenerbahçe çok kez bunu yapmış, şimdi de bunu yapacak güçtedir. 

Fenerbahçe Doğuş Euroleague'de galibiyetler serisine devam ediyor. Puan sıralamasında 3. Durumda olan takımımız, İtalyan Armani maçında iyi bir basketbol oynayarak iyi bir netice aldı. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe, son çeyreğin bitimine 1.19 
kala da skor farkını 26 sayıya kadar çıkardı. 
Oyuna giren 12 oyuncudan 11 oyuncu sayı katkısı verdi. Dört oyuncu çift hanelere çıktı. Bu maçta Melih, Dixon ve Datome yer almadılar. Thompson maç içinde (087 ile ikilik atışlarda takıma önemli katkı verirken, maçı 15 sayı-4 rib ile bitirdi. Takımın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe 


İli uluğ 


tüm istatistiki alanlarda da rakibe büyük üstünlük sağladı. 

PTT Türkiye kupasında hiç beklemediğimiz bir Fenerbahçe Doğuş ile karşılaştık. 
İlk yarıyı geride bitiren takımımız ikinci yarıda başabaş bir oyun çıkardı. Son saniyelere de bu şekilde girildi. Maçı uzatmaya götürecek top iki defa elimize geldi, ancak iki topu da kullanamadık. Sanıyorum bu sezon en önemli eksimiz son toplarda oluyor. Son top sıkıntısını çözdüğümüz an her şey daha iyi gidecek kanısındayım. Anadolu Efes karşısında üçlük atışlarda da sıkıntı yaşadık. Rakip 17 üçlük kullanıp 10 üçlüğü değerlendirirken 30 sayı çıkardı. Fenerbahçe ise 21 üçlük kullanıp 9 üçlüğü değerlendirip 27 sayı çıkardı. Ayrıca serbest atışlarda 9071.4/9084.6 üstünlüğü rakip tarafında olunca bu iki nokta yenilgi nedenleri oldu diyebiliriz. Zaten maç 3 sayı farkla Efes'in galibiyeti ile noktalandı. 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde puan sıralamasında lider durumda olan Fenerbahçe Doğuş, önümüzdeki hafta çok önemli, G.Saray Odebank derbi maçına çıkacak. Euroleague'de ise takımımız Real Madrid'in konuğu olacak. İki önemli maç bizi bekliyor. Bu maçlardan firesiz çıkmamız elimizi çok kuvvetlendirecektir. 

Sarı Lacivert Kalın.... 


Fenerbahçe Boks Şubesi, 
100. yılını Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen özel bir geceyle kutladı. 

Geceye; Başkanımız Aziz 
Yıldırım, Asbaşkanlarımızdan Selim Kosif, Boks Şubesi Sorumlusu Mert Öztemel, antrenörler ve sporcular katıldı. 

Fenerbahçe Boks Şubesi'nin tarihini ve başarılarını konu alan özel bir barkovizyon gösterimiyle başlayan gece sıcak bir atmosferde geçti. 

Boks Şubesi Sorumlusu 


pi 


Mert Öztemel'in konuşma yaptığı gecede davetliler Fenerbahçe marşları ve canlı müzik eşliğinde eğlendi. 
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BaşkanımızfAzizMYıldırım'Konyaşdajüyelerimizle)BirğAraya) 


GeldilvelKonyatFenerhahçelilernMerneğinifZiyarelEtti) 


Başkanımız Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, Konya'da üyelerimizle bir araya geldi ve Konya Fenerbahçeliler Derneği- ni Ziyaret etti. 

Başkanımız Aziz Yıldırım öncelikle Konya Fenerbahçeliler Derneği tarafından Dedeman 
Otelde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda dernek üyeleriyle bir araya geldi. 

Konya Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona Başkanımızın yanı sıra, Asbaşkanımız Ozan Balaban, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Dernekler Sorumlusu Murat 
Boyraz ve HIMÜ Proje Yöneticisi Miraç Çam da katıldı. 

Burada dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkanımız ve beraberindeki heyet, ardından Konya Fenerbahçeliler Dernegine bir ziyaret gerçekleştirdi. 


Dernek merkezinde üyeler ve taraftarlarla bir araya gelen Başkanımız, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. 

Başkanımız Aziz Yıldırım'ı görmek için dernek binasına gelen Fenerbahçe taraftarı Mevlüt Zengin, Başkanımıza “Destar-ı Şerif”in yer aldığı tablo hediye etti. 

Ziyaretin sonunda Başkanımız Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan'a imzalı Fenerbahçe forması hediye etti. 


Yönetim Kurulu Üyemiz 
Metin Doğan, Fenerbahçe Sakarya Şubesi Başkanı M. Zeki Bostancıoğlu ile birlikte Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti. 


Ziyarette, Sakarya'nın Ser- divan İlçesi'nde Sapanca Gölü kıyısında alınan 25 dönümlük arazi üzerinde kurulacak Fe- 


Tönetisimiz Metin Tağan'dan Balenya Wall Halhanho'ilu'na Hyara 


nerbahçe Kürek Şubesi Tesisleri ve Fenerbahçe Evi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. 
Vali Balkanlıoğlu, Sakarya iline kurulacak spor tesislerine her türlü desteği vereceklerini söyledi. Yöneticimiz Metin 
Doğan, Vali Balkanlıoğlu'na ayrıca üzerinde futbolcularımızın imzası bulunan Fenerbahçe forması da hediye etti. 


Futbol Altyapı Takımlarımızın Teknik ve İdari Heyetinden Necdet Niş'e Ziyaret 


Se 


3 m 


Futbol altyapı takımlarımızın teknik ve idari heyeti, 1978-1979 sezonunda futbol takımımızın teknik direktörlügünü yapan Necdet Niş'i evinde ziyaret etti. 


Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve evinde istirahat eden Necdet Niş'i, Erenköy'deki evinde ziyaret eden heyette; Futbol Altyapı Koordinatörü ve Scout Direktörü Müjdat Yetkiner, U21 Takımı Teknik Sorumlusu Şenol Çorlu, 
U19 Takımı Teknik Sorumlusu Hasan Özdemir, altyapı antrenörlerimiz, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Müdürü Tamer 


Elçin ve eski futbolcumuz Kemalettin Şentürk de yer aldı. 
Necdet Niş, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada; bugünün kendisi için çok özel olduğunu ve ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu belirtti. 
Kısa bir süre Necdet Niş ile sohbet eden heyet, çekilen hatıra fotoğrafıyla bu anlamlı ziyareti noktaladı. 


Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yöneticilerimiz, Hatay Fenerbahçeliler Derneğimizin yaptırdığı Hatay Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. 

4 Mayıs 2015 tarihinde yine 
Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimizin katılımıyla temeli atılan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Hatay Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu'nun resmi açılışı yapıldı. 


Açılış töreni ve bir dizi ziyaret için Başkanımız Aziz Yıldırım ile birlikte Hatay'a; Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Mahmut Uslu ve Asbaşkanlarımızdan Önder Fırat'ın yanı sıra; Kadıköy Şube Başkanımız İlyas Bulcay, Dernekler Masası Sorumlumuz Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye Proje Sorumlumuz Miraç Çam, Fenerbahçe 
Spor Okullara Genel Koordinatörü Banu Dizdar, İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen ve 
İznik Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ömer Sindel de geldi. Açılış törenine Fenerbahçe Hatay Şubesi Başkanı Mustafa Civelek, Hatay Fenerbahçeliler Derneğimizin Başkanı Ali Ezelsoy ile dernek yöneticileri ve çok sayıda taraftarımız da katıldı. 

Başkanımız ve beraberindeki heyet ilk olarak İskenderun Fenerbahçeliler Derneği ile Hatay Fenerbahçeliler Derneğimizin ev sahipliğinde organize edilen öğle yemeğine katıldılar. Burada İskenderun Dernek Başkanı Mustafa Düzen, Hatay Dernek Başkanı Ali Ezelsoy, dernek yönetici ve üyeleri ile sohbet eden Başkanımız Aziz Yıldırım, 


çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Başkanımızdan Afrin Harekatına Destek 

Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz ile Hatay Fenerbahçeliler Derneğimizin Başkanı Ali Ezelsoy ile dernek yöneticileri kentte ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ziyaret etti. Başkan Yıldırım, Hatay Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Hatay'a Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu'nun açılışını yapmak amacıyla kente geldiklerini söyledi. Okulun faaliyete girdiğini ve 18 öğrencisinin olduğunu aktaran Başkanımız Yıldırım “İnşallah 18 öğrenci mevcudiyeti 300”lere çıkar ve daha ileri yıllarda yeni okullar yapılarak engelli kardeşlerimizin, çocuklarımızın gelişimini sağlarız” dedi. 

Ziyarette Zeytin Dalı Harekatı'na da desteğini açıklayan Başkanımız Aziz Yıldırım, “Biz bunu hepimiz canı gönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur. Şehit olanları anarak onlara Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diliyoruz, hem ailelerine hem de ülkemize sabır diliyoruz. İnşallah kısa dönemde hükümetin ve silahlı kuvvetlerin beraber almış olduğu kararlar doğrultusunda da bu harekat biter” dedi. 


Hataş BŞB Başkanı Lütfü 
Savaş da Başkanımız Aziz Yıldırım'a hem ziyaretinden hem de eğitim ve spor alanında yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Ziyaretin kendilerini onurlandırdığını aktaran Savaş, “Birçok insan sanki Hatay'da savaş varmış gibi algılayıp buraya gel- 


mek istemiyor, ziyaretlerini iptal etmeye gayret ediyor. Ama şu var ki 7 yıla yakındır Suriye'de iç savaş var, Hatay'da hiçbir kargaşa olmamıştır. İnşallah bundan sonra da Hatay halkı bu kargaşa ortamına müsaade etmeyecektir” ifadelerini kullandı. 

Ziyaret; Başkanımız Aziz Yıldırım'ın Lütfü Savaş'a Fenerbahçe forması hediye etmesi ve Savaş'ın da Başkan Yıldırım'a Hatay BŞB Kadın Basketbol 
Takımı ile Hatayspor formaları hediye etmesiyle sona erdi. 

Hatay Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu Açıldı 

Daha sonra Hatay Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu'nun resmi açılışı, Başkanımız Aziz Yıldırım, Yöneticilerimiz ve il mülki amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Açılışta Başkanımız ve beraberindeki heyetin yanı sıra; Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Lütfü Savaş, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Defne Kaymakamı Nevzat Şengül, Hatay Fenerbahçeliler Derneğimizin Başkanı Ali Ezelsoy ile dernek yöneticileri ve çok sayıda taraftarımız da yer aldı. 

Burada her yaştan Fenerbahçeli taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkanımız Aziz Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, formalarını imzaladı. 

Bir konuşma yapan Başkanımız Aziz Yıldırım, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatını desteklediğini ve Hatay Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu'nun açılışını yapmaktan dolayı duyduğu mutluğu dile getirdi. 

Zeytin Dalı Harekatı'na desteğini açıklayan Başkanımız Aziz Yıldırım, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin isteği doğrultusunda bu bölgede bir operasyon yapmakta; Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı. Bu harekatın ülkemize hem de Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki şehitlerimizi anarken onlara Allah'tan rahmet, Gazilerimizin de en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Bir beka sorunu olan bu harekatın, devletimizin istediği doğrultuda tamamlanmasını da Allah'tan 


diliyorum. Biz bu harekatı destekliyoruz. Hatay'a İstanbul'dan baktığınız zaman daha değişik bir atmosfer görebilirisiniz ama biz bugün buradayız ve çok rahatız. Sayın Valim, Sayın 


Belediye Başkanım ve Fenerbahçeli dostlarla beraber hem ziyaretlerimizi yapıyoruz hem de geziyoruz. Herkese de Hatay'a gelmelerini tavsiye ediyoruz” dedi. 

Açılışı yapılan okul hakkında ise Başkanımız Aziz Yıldırım, “Hatay Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Sayın Ali Ezelsoy, bir ilköğretim okulu yaptı. O zaman geldik ve bu okulu açtık. Kendi arkadaşlarının gücüyle bu okulu yaptılar. Daha sonra Ali Bey bizi yine davet etti, “Engelli kardeşlerimizi, çocuklarımızı okutaca-Sımız bir anaokulu yapacağız? 
dedi. Bunun için temel atmaya geldik ve kısa zaman içerisinde, 
2 yıl içinde bu okulu tamamlayıp 
öğretime açtılar. Bugün de öğretime açılmış bu okulu hem görmek hem de dostlarla buluşmak için arkadaşlarla birlikte geldik. 
Burada Sayın Ali Ezelsoy'a ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına, bağış yapan ve okulun ortaya çıkmasını sağlayan tüm bağışçılara teşekkür ediyorum. 
İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bir sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe'nin bir parçası olan Hatay Fenerbahçeliler Derneği topluma katkılarını devam ettirir, yeni projeler içerisinde yer alırlar. Ali Bey'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Onun da bir Fenerbahçeli olmasından dolayı gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı. 


Sportif faaliyetlerin başta çocuklar ve gençler olmak üzere, her yaşta insanın fiziksel, zihinsel, psiko-motor ve sosyal gelişimine katkıda bulunduğu artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Spor, genç bireylerin daha özgüvenli ve zamanla daha özerk olmalarına, kendi gelişimlerini değerlendirmelerine ve hayatlarına dair amaç edinmelerine yardımcı olmaktadır. Spor, aynı zamanda, gençlerin özsaygılarının yükselmesini; konsantrasyon, öz disiplin, takım çalışması, kazanmak kadar yenilmekle de başa çıkabilme yeteneği kazanmalarını sağlamakta, fair-play ve sosyalleşmeyi de özendirmektedir. Ancak bütün bu faydalı özelliklerinin yanında, sporun, engelli bireyler de dâhil olmak üzere tüm sosyal, kültürel ve etnik kökenden bireyleri biraya getirme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme gibi bir fonksiyonu da bulunmaktadır. 
Sporun bu fonksiyonu, özellikle son yıllarda ülkemiz açısından büyük önem kazanmıştır. 
Bilindiği üzere ülkemizde şu anda 3.5 milyonu aşkın Suriyeli 


Yalova Şubemizin 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı 


Fenerbahçe Spor Kulübü Yalova Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu 27 Şubat 2018 tarihinde Yalova Fenerbahçeliler Derneği lokalinde yapıldı. 


Olağan Genel Kurul Şube 
Başkanı Sadri Özen'in konuşması ile açıldı. Üyelerden Feridun Laleoğlu'nun teklifi üzerine, Ömer Üstün Divan Başkanlığına, Murat Göktürk ve Murat Demirhan divan üyeliğine seçildiler. 

Yapılan seçimler sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü Yalova Şubesi Başkanlığına Sadri Özen, 


mülteci bulunmakta ve bunların çoğunluğu kadın ve çocuklar- dan oluşmaktadır. Yine yapılan en son akademik araştırmalar, Suriyeli mültecilerin Türkiye'de yerleşik düzene geçtiklerini ve büyük çoğunluğunun Suriye'ye dönme ya da bir başka ülkeye gitme niyetlerinin olmadığını göstermektedir. Nitekim Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşma da Suriyeli mültecilerin herhangi bir Avrupa ülkesine geçme olasılığını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle zaman kaybetmeden iç savaş mağduru olan bu insanların ve özellikle de çocuk ve gençlerin Türk toplumu ile sağlıklı bir şekilde kaynaşmalarına yardımcı olmak gerekmektedir. Özellikle Türkçe bilmeyen gençlerin ve çocukların Türk yaşıtlarıyla kaynaşmalarına yardımcı olacak iki temel yol bulunmaktadır. 
Bunlardan biri sanat, diğeri ise spordur. Çünkü her iki alanda da bireylerin diğer bireylerle iletişim kurmak için herhangi bir dili iyi düzeyde bilmeleri gerekmemekte; ancak her iki alanda da ortak çalışmalarda bulunmak yeni bir dil öğrenmeyi, farklı bir kültürü tanımayı teşvik etmektedir. 

Diğer yandan gerek sanat, gerekse sporda herkesin, yetenek düzeyi ne olursa, mutlaka kendini ifade edebileceği ve hatta hayatını kazanabileceği alanlar mevcuttur. Bu bağlam- da, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Toplumsal Hizmet Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen 


Yönetim Kurulu Asil Üyelikle- 


rine; Nedim Güven, Anıl Gür, 
Ömer Ermutlu, Erdinç Uysal, 
Murat Demirhan ve Ertan 


ve Pendik Belediyesi, Pendik 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pendik Spor Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından desteklenen “Futbol Kardeşliği Projesi” Türkiye'deki iyi uygulama örneklerinden biridir. İkinci yılına giren Proje kapsamında ülkemizde eğitim gören yaklaşık 200 kadar Türk ve Suriyeli, kız ve erkek ilkokul öğrencisi farklı günlerde birbirleriyle futbol oynamakta ve çeşitli etkinliklere katılmaktadırlar. Söz konusu proje ile mülteci çocukların oyun yoluyla Türk çocuklarla kaynaşması, Türkçe konuşma becerilerinin hızlandırılması, spor kültürlerinin geliştirilmesi ve futbolda gelecek vadeden çocukların keşfedilmesi hedeflenmektedir. 
Yine toplumsal dayanışmaya faydası olacağına inandığımız bir başka proje, daha önce Fenerbahçe futbol okulların- da eğitmenlik yapmış Levent 


Kandilli, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ; Recep İhsan Hürman, Mustafa Kır, Ömer Üstün, Şükrü Demirel, Sefa Karaoğlu ve Feridun Laleoğlu, Denetim Kurulu Başkanlığına Aynur 
Yezer, Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Ahmet Yavuz ve Murat Göktürk, Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; Adnan Kandemiroğlu, Fuat Aslan ve Kamil Abbasoğlu oy birliği ile seçildi. 


Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Genç Kale Spor Kulübü liderliğinde düzenlenecek olan 23 Nisan Minikler Futbol Turnuvası'dır. Turnuva, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bayramı futbol oynayarak kutlamak, Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan U-11, U-12, U-13 ve U-14 yaş gruplarındaki çocukları birbirleriyle kaynaştırmak ve toplumsal barışa destek olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, turnuvaya katılan kulüplerin antrenörlerine, Türk Futbol Federasyonu tarafından desteklenen Esenlik ve Çocuk Koruma Programı kapsamında sertifikalı eğitim verilecektir. 


Türkiye'nin 1951 tarihli 
Cenevre Mülteci Sözleşmesine koyduğu coğrafi çekince nedeniyle iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilerin hukuki statüsü, “geçici koruma altındaki yabancılar” olarak kabul edilmektedir. 


Kapsamında Aksaray'da Pota Açılışı Gerçekleştirdi i -j 


Başkanımız Aziz Yıldırım'ın vizyonu doğrultusunda 2016 yılında kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün ilk büyük 
çaplı sosyal sorumluluk projesi olan, 1907 
Okul 1907 Pota Projesi kapsamındaki pota açılış törenleri devam ediyor. 

Proje kapsamında, Aksaray Atatürk İlkokulu'nun bahçesine kurulan basketbol potalarının açılış töreni Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın katılımıyla 24 Şubat 2018 Cumartesi günü yapıldı. 

Bölgedeki Fenerbahçe Şube ve Dernek Yöneticileri, Kongre üyeleri ve taraftarların desteğiyle kurulumları yapılan potaların açılış törenine; Aksaray Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Canbolat, Aksaray Milli Eğitim Müdür Vekili Muhittin Öztürk, Asbaşkanlarımızdan Ozan Balaban, Fenerbahçe Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Fenerbahçe Dernekler Masası Sorumlusu Murat Boyraz, FBÇGK 1907 Okul 1907 Pota Proje ekibinden Erhan Eren, Hedef 1 Milyon Üye Proje Yöneticisi Miraç Çam, Konya Şube ve Dernek Başkanı Bülent Kaşdoğan, Aksaray Dernek Başkanı Tamer Kargın'ın yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve bölgedeki Fenerbahçeliler ile vatandaşlar katıldı. Açılış törenlerinde öğrencilere Fenerbahçe ve Ay-yıldızlı bayraklar dağıtıldı. 


Başkanımız Coşkuyla Karşılandı 

Açılış töreninde öğrencilere Fenerbahçe ve Ay-Yıldızlı bayraklar dağıtıldı. Başkanımız Aziz Yıldırım, pota kurulan okulların öğrencileri ve öğretmenleriyle bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı. Fenerbahçe taraftarları ve velilerinin de katıldığı tören coşkulu anlara sahne oldu. 

Törende kısa bir de konuşma yapan Başkanımız Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe Spor Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübümüzün 
1907 Okul 1907 Projesi için bugün arkadaşlara buraya geldik. Aksaray Dernek Başka- 


İMersinjDerneğimizinjKahvaltı Uyantzasyınına Yüneisilerimiz de anlik 


Mahmut Uslu, Dernek Başkanı Erbil ŞengüPe imzalı Fenerbahçe forması hediye etti. 
Organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 


Mersin Fenerbahçeliler Derneğimiz, kentte bir kahvaltı organizasyonu düzenledi. 
Etkinliğe Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Mahmut 
Uslu, Asbaşkanlarımız Nihat Özbağı, Önder Fırat ve Ozan Balaban, Kadıköy Şube Başkanımız İlyas Bulcay, Mersin Fenerbahçeliler Derneğimizin Başkanı Erbil Şengül, Dernekler Masası Sorumlumuz Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye 
Proje Sorumlumuz Miraç Çam ile dernek üyeleri katıldı. 

Keyifli bir sohbet ortamında geçen kahvaltıda Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz 


nımız Tamer bey “1 yıldır bana Aksaray'a gel, Aksaray'a gel. Burada çok Fenerbahçeli var. Mutlu olacaksın” diyordu. Bugün geldik ve O'na teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra sık sık geliriz. Hepinizi seviyoruz. Teşekkür ediyorum” dedi. 

1907 Okula 1907 Pota Projesi 

Bu proje, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün, çocukları ve gençleri basketbol sporu ile tanıştırmak amacıyla bahçesinde potası olmayan 1907 okula basketbol potası kurulmasını ve basketbol topu hediye edilmesini hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. 

Hedef: Gençlerin Geleceğe Umutla Bakmasını Sağlamak 

Proje kapsamında çocuklara, sporun fiziksel ve sosyal faydalarını anlatıp onları düzenli spor yapmaya teşvik etmek için hayatı öğrenmeye başladıkları okullarına basketbol potaları kuruluyor. Böylece çocukları ve gençleri basketbol sporu ile küçük yaşlarda tanıştırmayı ve ülkemizin yarınları olan bu 


gençlerin geleceğe umutla bakmaları hedefleniyor. 

Denizli'nin Babadağ ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda yapılan proje lansmanı sonrasında İstanbul Silivri, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova, Düzce, Bursa, Konya, Antalya, Balıkesir, Rize, Düzce, Sakarya, Giresun, Gümüşhane ve Samsun'da pota kurulumları tamamlandı. Proje kapsamında okullardaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 


Başkanımız Aziz Yıldırım, Aksaray Valisi Aykut 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Pekmez'i Ziyaret Etti ve Aksaray Fenerbahçeliler Derneği'nin Açılışını Gerçekleştirdi 


Başkanımız Aziz Yıldırım ve beraberindekiler Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti ve Aksaray Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışını gerçekleştirdiler. 

Konya'dan Aksaray'a geçen Başkanımız Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, burada pota açılışı ve Valilik ziyaretinin ardından derneğimizin açılışını yaptılar. 

Başkanımız Aziz Yıldırım'a Valilik ziyareti esnasında; Aksaray Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Canbolat, Aksaray Milli Eğitim 
Müdür Vekili Muhittin Öztürk, Asbaşkanlarımızdan Ozan 
Balaban, Fenerbahçe Kadıköy 
Şube Başkanı İlyas Bulcay, Dernekler Sorumlumuz Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye 
Proje Yöneticisi Miraç Çam ve Aksaray Fenerbahçeliler 
Dernek Başkanı Tamer Kargın eşlik etti. 

Ziyarette Vali Aykut Pekmez ile kısa bir süre sohbet eden Başkanımız, ziyaret sonunda 


Vali'ye imzali Fenerbahçe forması hediye etti. Vali Aykut Pekmez de Başkanımıza el dokuma halı takdim etti. 

Valilik ziyaretinin ardından Başkanımız ve beraberindekiler, Aksaray Fenerbahçeliler Derneğinin açılışını gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Tamer Kargın Başkanımız Aziz Yıldırım'a resminin olduğu halı ve bir çift güvercin hediye etti. 

Açılışın devamında Aksaray Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Tamer Kargın'ın ev sahipliğinde yenilen yemeğin ardından Başkanımız Aziz Yıldırım, Dernek Başkanı Tamer Kargın'a imzalı forma ve plaket takdim etti. 


Futbolla ilgili falcılara her hafta ekranda gün doğuyor. 
Futbolumuzun dibe vurmasının bu günlere gelmesindeki pek çok nedenlerin yanı sıra, ekrandaki yorumcu kirliliğinin de ( istisnalar hariç 
) pay sahibi olduğu gerçeği gözlerden uzak tutulmamalıdır.. 


Futbolumuzu, futbolcumuzu, teknik adam ve yöneticilerimizi eleştirirken,biraz da “ben kimim ?..” deyip geçmişimize ve kişiliğimize bakmak gerekmez mi ? Çünkü bu özeleştiri futbolumuzun geleceği için çok önemli bir şeydir ... 

Eğer tecrübeniz, deneyiminiz ,bilgi birikiminiz ve her türlü donanımınız onlara eşit ve üzerinde değilse, onların sizden alacağı ve istifade edeceği bir şey de yok demektir. 


Öz eleştiri doğru, tarafsız, objektif ve gerçekçi yapılmalıdır. 

Yararsız ve yakışıksız eklentilerden kaçıp, gözünüzün önünde cereyan eden olayların daima gerçek değerlerini ortaya koyamazsak, birilerine şirin görünmek, para kazanmak ve reyting uğruna hem Türk futboluna hem de kendinize zarar vermiş oluruz.. 


g 


b SPORCU EĞİTİMİ VE ALTYAPI 


di 


Belki oturduğumuz yerden akıl vermek kolay ama biz gene de aklımızın yettiği kadar ülke futbolumuzun yücelmesi noktasında düşündüklerimizi duyuralım.. 


Futbol liglerini içinde nadide balıkların yüzdüğü bir akvaryum olarak görelim. 
Bunları merak edenler gelip bu akvaryum içindeki kıymetli balıkları seyreder ve hareketlerine göre yorumlarda bulunur, seçimlerini yaparlar.. 


Peki ya bu akvaryumu besleyen büyük göl ve bu göl de akvaryuma seçilme sıralarını bekleyen küçük balıklarla bunları yetiştiren eğiticiler!.. 


Düşünebiliyor musunuz? 
Bu göl kurur gider, balıklar yetişmezse ne olur? Çok basit değil mi? Evet, akvaryumlardaki o nadide balıklar yaşlanır, ölür ve kaynak olmadığı için de akvaryumlarımız boşalır. "Tabii ki doğal olarak artık onları izleyecek meraklılar da gelmez olacaktır!.. 


Tıpkı bu gün olduğu gibi... 

Gelin el birliği ile bu gölü kurutmamak için çalışalım. 
Gençlerimize, yıldızlarımıza ve miniklerimize gölden akvaryuma geçebilme şans ve fırsatını tanıyalım. Bu bizim için biraz da borçtur. 


İnegöl Fenerbahçeliler Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. 

Ziyarette; İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a yeni görevinde başarılar diledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, İnegöl Fenerbahçeliler Derneği'nin yaptığı faaliyetlerinden, İnegöl'e İnegöl 


Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı Ana İlk ve Orta Okulu'nu yaptırdığından haberdar olduğunu, derneğin 11 yılda birçok sosyal, sportif ve kültürel etkinlik yaptığını bizzat gözlemlediğini, bir kaç kez de katıldığını beyan ederek, dernek faaliyetlerinin artarak devam etmesini diledi. 


Daha sonra bir konuşma yapan Dernek Başkanı Cemal Arık, “İnegöl Fenerbahçeliler Derneği olarak kuruluş amacımız; sadece dernekte maç izlemek, Fenerbahçe maçlarına gitmek, maç organizasyonları yapmak değil; öncelikle İnegöl'de diğer takım taraftarları ile dostluk kurmak, tahammül ve hoşgörü ile İnegöl'de diğer takım taraftarları ile ayrışma değil bütünleşme amacında olduğumuzu ifade etmek” dedi. 

Aynı zamanda 11 yıllık dernek olarak 100'den fazla kültürel, sosyal ve sportif etkinlik yaptıklarını sözlerine ekleyen Cemal 
Arık, 25 dönümlük bir hatıra ormanı ve 10 


derslikli İnegöl Hamamlı Fenerbahçeliler Derneği Ana, İlk ve Orta Okulu'ndan oluşan 10 derslikli spor ve sosyal tesisleri olan okulu yaptıklarını belirtti. 

Ziyaretin sonunda yetkililer, İnegöl'de dernek olarak sosyal tesisler yapmak istediklerini ve bu konuda arsa desteği sağlamasını talep ettiler. Ziyaret, çekilen toplu fotoğrafla tamamlandı. 
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LACİVERT. 


Fenerhahıçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ziyaretinde, Sarı Lacivert Derneği anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. 


Derneğin yeni binasıyla ilgili konuşan Sarı Lacivert Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Komsuoğlu, “Sarı Lacivert Dernek binamızın inşasını kısa sürede tamamlayarak üyelerimizin ve Fenerbahçe taraftarlarının güzel vakit geçirebileceği bir mekan yapmak için uğraştık. 
Kısa sürede binanın tamamını faal hale getireceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman”ı yeni binamızda ağırladık. İlk yönetim kurulu toplantımızı Ocak ayında burada gerçekleştirdik ve üyelerimizle burada buluşmaya başladık. Yeni binamızın tüm üyelerimize ve tüm Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi. 
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Fenerbahçe Teknik 
Direktörü Aykut Kocaman 
Sarı Lacivert Derneği'ne yeni binasında ziyarette bulundu. 


Fenerbahçe 
Teknik Direktörü 
Aykut Kocaman ve Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Sarı Lacivert Derneği'ni yeni binasında ziyaret etti. 
Sarı Lacivert Derneği Başkanı Sertaç Komsuoğlu, Sarı Lacivert Derneği Yönetim Kurulu ve Dernek üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Aykut Kocaman”la Fenerbahçe ve futbol konuşuldu. 


Sarı Lacivert Derneği'nin yeni binasını gezen Aykut Kocaman, derneğin anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. 


Sarı Lacivert Derneği 
Yönetimi, inşası tamamlanan yeni dernek binasındaki ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. 


Sarı Lacivert Derneği Üyelerinin yeni buluşma noktası olacak olan Sarı Lacivert Derneği'nin yeni lokali, Fenerbahçe Stadı'nın hemen karşısında ve Kurbağalıdere'nin yanında, Yoğurtçu Parkı ile de karşı karşıya bulunuyor. Dernek binası, tüm birimlerin tamamlanmasıyla üyelere hizmet vermeye başlayacak. 


Geçtiğimiz ay Antalya Fenerbahçeliler Derneğimiz tarafından Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen “Hedef 1 Milyon Üye” gecesin- de Başkanımız Aziz Yıldırım ile tanışan Fenerbahçe sevdalısı Halil Ergün'ün hayali gerçek oldu. 


Başkanımız Aziz Yıldırım'ın kendisine akülü araba gönderme sözü verdiği engelli taraftarımız Halil Ergün, akülü arabasına kavuştu. Mutluluğu gözlerinden okunan Fenerbahçe sevdalısı Halil Ergün, başta Başkanımız Aziz Yıldırım olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. 


Fenerbahçe Spor Kulübü tarihini oluşturan kupalar, madalyalar ve önemli belgelerin sergilendiği Fenerbahçe Müzesi'ne anlamlı bir belge daha kazandırıldı. 

1914 yılında dönemin kulüp 
başkanı Doktor Hamit Hüsnü Kayacan tarafından Türk Kızılayı için Osmanlıca olarak yazılan belge Fenerbahçe Müzesi'ne armağan edildi. 

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can tarafından takdim edilen belgeyi, Fenerbahçe Spor Kulübü Tarih, Arşiv ve 


ei 
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Müze Kurulu Üyesi Gönül 
Çaylı teslim aldı. 

Belgede, 1914 yılında dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Doktor Hamit Hüsnü Kayacan'ın Türk Kızılayı'ndan talep ettiği sağlık çantası ve 


Fatih Subemiz Genel 
Kurulunu Yaptı, 
Yahya Uğur Yeniden 
Baskan Seçildi 


Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul Fatih Şubesi Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olan Yahya Uğur, üst üste ikinci kez başkanlığa seçildi. Öte yandan genel kurulda bir ilke imza atıldı ve burada seçilen delegeler, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanabilecekler. Ayrıca Başkan Yahya Uğur, yönetim kurulunun tamamını temsilci üyelerden oluşturdu. 

Yoğun katılımın olduğu genel kurulda ilk olarak Divan Başkanlığı Seçimi yapıldı. Divan başkanlığına Asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu seçildi. Yahya Uğur'un tek aday olarak girdiği seçim yaklaşık 5 saat sürdü. 
Seçimin ardından Yahya Uğur, üst üste ikinci kez başkan seçildi. 

Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu: “Tarihi bir gün” 

Seçimle ilgili FB TV'ye açıklamalarda bu- 


lunan Asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu, “Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Hedef 
1 Milyon Üye Projesi ve Şube fikirlerini 
konuşmaya başladığımızda aslında bugünleri düşünüyorduk. Burada seçilecek delegeler genel kurulda oy kullanacaklar. Seçme ve seçilme hakları olacak. Onun için de heyecanlıyız. Demokrasinin varlığını diğer kulüplere örnek olacak şekilde gösteriyoruz. 
Bağımsız adaylar konuşmalarını yaptılar. 

Bu açıdan baktığınızda projenin doğru bir proje olduğunu, Fenerbahçe taraftarının da, Fenerbahçe ailesinin de bu projeye sahip çıktığını görüyoruz. Çok sevindirici. Yahya beye çok teşekkür ediyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçirir. Geçtiğimiz dönemde sayısal olarak İstanbul'un en önemli iki şubesinden biriydi. Üye kazandırmada da birinci sıradaydı. Önemli aktiviteler yaptı. Bu dönemde de aynı aktiviteleri yapmasını bekliyorum. 
Üye sayısı olarak da kendisinden 2 kat üye yapma sözünü aldık. Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetleri var ve inşallah bu hizmetleri sürdürür.” dedi. 

Yahya Uğur: “Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” 

Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur da, “Öncelikle Sayın başkanımıza bugün bizimle beraber olduğu için, genel kurulumuza katılıp divan başkanlığı yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Şube başkanı olduğum günden itibaren gerek Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, gerek yönetim kurulumuz yapmak istediğimiz her projemizin arkasında ve destekçisi oldular. Bugün tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Hepsinin desteğiyle tek aday olarak seçimlere girdim. Daha etkin ve daha güçlü yönetim kurulumuzla beraber, geçen dönem gerçekten bize çok iyi destek ve hizmet veren bir yönetim kurulumuz vardı. Bu dönem yeni bir şey yaptık. Temsilci üyelerimizin daha aktif olarak yönetimlerimizin içerisinde yer alması için Yönetim Kurulumuzun tamamını temsilci üyelerden 


çadırın rica metni yer alıyor. 


oluşturduk. Şekip başkanımızın da dediği gibi Şubemiz, bir ilki başlatıyor. Genel kurulda oy kullanacak delegelerimizi belirliyoruz. Birçok üyemiz aday oldu, konuştu. 
Günün sonunda kazanan Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin yarınla ilgili yapacağı projeleri şekillendirmek isteyen birçok kişi olduğunu gördük.Türkiye'de bu seçimlerde ilk defa delegeleri biz seçtik. Aday olmak isteyenlerin hepsini biz aday yaptık ve konuşma hakkı verdik. Yani biz çok demokratik bir seçim yaptık.Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Başkanımıza ve yönetimimize bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür ediyorum. 
Dün neler yaptıysak, yarın daha çoğunu yapmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu. 

Yapılan seçim sonucunda görev dağılımı ve delegeler şöyle: 

Başkan: Yahya Uğur 

Yönetim Kurulu: Adnan Avcı, Bedir Gürses, Özer Kaytaş, Ufuk Karcı, Salih Eryiğit, Ömer Toprak 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Gökhan Aydın, Murat Ergün, Özgür Beyaz, Muharrem Kaya, Tolga Sandal, İsmail Çağlar 

Denetleme Kurulu: Ahmet Özer, Orhan Yılmaz, Ersin Uysal 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Aylin Kesici, Yavuz Mete, Nursel Azman 

Delegeler: Fahri Karbuz, Metin Akbaş, Ümit Yaşar Karadeniz, Şefik Tüylüoğlu, Mehmet Doğmaz, Bahadır Erdem, Dilek Toro, İbrahim Aydın 


İtalya'nın San-Remo kentinde düzenlenen 8 ülkeden 17 takımın yarıştığı 470 The Carnival Race sona erdi. 

22-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen yarışlara milli takımımızı temsilen Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularımız 
Deniz ve Ateş Çınar katıldılar. 

Başarılı Yelkencilerimiz yarışları birinci sırada tamamladı. 
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Fenerhahçe Doğuş 


Yelken Sube Sorumlusu 
Selma Altay Rodopman 


Bilgi Üniversitesi'nde 
Konuşmacı oldu 


Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Mentalift Danışmanlık işbirliğinde beşincisi düzenlenen “Uygulamalı Spor Psikolojisi” Sertifika Programı'nda konuşmacı olarak yer aldı. 

Sertifika Programı'nın açılış konuğu olan Selma Altay Rodopman, katılımcılara Fenerbahçe Doğuş Yelken'in yapısı ve çalışmaları hakkında DİRİE verirken; sporda bilimselliğe verdikleri önemin altını çizerek yelken dünyasında her alanda öncü ve model olmak istediklerini belirtti. 

Bu vizyonla Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak ekiplerinde spor psikoloğu ve beslenme uzmanı olarak tek olduklarını ve bundan sonra da 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DÖŞEME HALI VE VİNİL KORUMA 


sporda bilimsel çalışmaya desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Rodopman, özellikle spor psikolojisinin ve ekip olabilmenin başarıda ne denli önemli bir faktör olduğunu dile getirdi. 

Yelken sporunun psikolojik zorluklarına değinen Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi spor psikoloğu Arda Coşkun ise şubede kurulan yapının, dünyada kullanılan önemli modellere bir örnek olduğunun altını çizdi. 

Spor dünyasının en hızlı gelişen bilimsel alanlarından biri olan spor psikolojisinin, dünya standartlarında verilen eğitimlerinden biri olan sertifika programının açılışına her dönemde spor ve yönetim dünyasının önde gelen vizyoner isimleri konuk olmaktadır. 


Ziebart OTO KORUMA SİSTEMLERİ 


ARACINIZ İÇİN EN UYGUN UYGULAMAYI SEÇİN HEMEN İŞLEMLERE BAŞLAYIN 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ŞANLI FENERBAHÇE 
TARAFTARINA 
VIP TARİFE 


15000 


1500sws 


TÜM TARAFTAR İ ri 
HATLARI İLE li 
SINIRSIZ. 


TÜRK TELEKOM 


KONUŞMA (o; AYRICALIKLARI 
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Türk Telekom 


prime 2 Feneicell 


FENERCELL VIP Tarife ile Maça Gitmeyen Fenercell'li Kalmayacak! 


Fenerbahçe taraftarına özel en avantajlı tarifeler Fenercell VIP tarifede! 

Fenercell'in yepyeni ve çok avantajlı FE- 
NERCELL VIP Tarifesi ile her yöne 1500 
dakika, her yöne 1500 SMS, 12 GB cepten internet ve taraftar hatları ile sınırsız konuşmanın keyfini ayda sadece 59TI ye çıkarın! 

Üstelik VIP Tarife'ye gelen taraftarımız Fenerbahçemizin Futbol ve Basketbol maçlarını Fenercell'in davetlisi olarak izliyor. 

Fenercell Vip Tarifesinde Türk Telekom Prime Ayrıcalıklarından; 

Avrupa'ya çift kişilik gidiş dönüş uçak bileti hediyesi ve indirimli konaklama fırsatları, ücretsiz Tivibu Go Süper Paket, Muud Premium Üyelik, Türk Telekom Bulut, Türk Telekom WiFi, yurtdışında uygun paket ile konuşabilir, mesajlaşabilir, internet keyfin- den yararlanabilirsiniz. 

Detaylar: www.fenercell.com 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FUTBOLVE (OiÜ 
BASKETBOL i 
MAÇLARNA O |.EE 
BİLET KAZANMAK fiili 
İÇİN 
FENERCELL 


STAT MAĞAZAYA 
BEKLİYORUZ! 


Fenercell Mağazasına Gel, Fenercell'in Davetlisi Olarak Maçlara Git! 


Fenercell Mağazalarına Mart ayı boyunca sevdiklerinle gel, maça davetiye kazan! 

Fenercell'in Migros yanında bulunan Fenercell Stat Mağazasına gelerek Fenercel”in FATURALI tarifelere numarasını 


taşıyanlar; ister Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe'nin basket maçlarına ister Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki maçlarına FenercelPin davetlisi olarak katılma şansını yakalayacak! 

Fenercell Mağazasın'dan işlem yapan taraftarlarımız için geçerli olan kampanya için arkadaşını getirenler çift kişilik bilet kazanacak! 

Üstelik mağazaya gelen taraftarlarımızı atkı, bere, anahtarlık gibi sürpriz hediyeler bekliyor olacak! 

Kampanya sadece Migros yanındaki Fenercell Stat mağaza için geçerlidir. 

Fenercell Stat mağaza: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - Migros yanı Tel: 0216 542 1614 


Maç boyunca tüm Fenerbahçelilere Türk Telekom'dan ÜCRETSİZ WiFi! 


Fenercell ve Fenernet lilere Ücretsiz WI-FI Hizmeti! 


Maça gelen taraftarlarımıza özel sunulan Wİ-Fİ hizmeti devam ediyor! 

Fenercell ve Fenernet'liler “Türk Telekom Wi-Fi” ile maç boyunca internete ÜC-RETSİZ bağlanıyor! 

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksine gelen taraftarlarımız maç saati boyunca internete ücretsiz bağlanacak! 


r 


“010 & 
ÖZEL | 
* İNDİRİM 


fenercell.com/shop 


tıkla, hemen al 


8 Mart Kadınlar Gününe Özel 


Sürprizler Fenercell.com/Shop Adresinde! 


al 


FenercelPlilere Fenerium'un en seçkin ürünlerinde özel indirimler devam ediyor! 
Üstelik 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Kadın logo eskitme logo T-shirt Fenercell Hat kullanan kadın taraftarlarımıza 23.35TLI 


Üstelik, FenercelVlilere tüm takımdan imzalı FB 2017 Efsane Çubuklu maç forması www.İenercell.com/shop mağazasında sınırlı sayıda satıştadır. 

Kampanya sadece Fenercell hat sahibine açıktır. Online satış sitesinden imzalı forma alan FenercelPlilere ayrıca Sarı veya Lacivert USB Bileklik Hediye edilecektir. 

www.fenercell.com/shop 'u takip edin size Özel fırsatları kaçırmayın! 
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Şanı lacivert internet. 


wWww.fenernet.net. 1:444 0 907 


Fenernet'ten Limitsiz İnternet 


Fenernet sarı lacivert internet şimdi hediyeli limitsiz internet fırsatıyla fiyat 57.90 TL başlayan fiyatlarla! Üstelik 1907 Wi-Fi dakikası Hediye! Fenernet'li olmak için hemen FENERNET yazıp 6606'ya ücretsiz SMS gönderin; hemen Sizi arayalım. Ayrıca evde internet ile telefonuza ek fiyatlar ile istediğiniz akıllı telefonu kolayca alabilirsiniz. 

Online başvuru için detaylar: 

www.fenernet.net 


Fenerbahçe Galatasaray 
Derbisi Öncesi Sosyal Medya Kanalarımızı Takip Et, Sürpriz Hediyeler Kazan! 


Fenercell'in Sosyal Medya hesaplarında her maç öncesi başlayan “Skor Tahmin” yarışması ile her hafta skoru doğru tahmin eden taraftarlarımıza sarı lacivert bileklik hediyesi sunuyor. Üstelik derbi maçlarına özel ıslak imzalı forma da kazandırıyor. 

Basket maçlarına özel olarak sunulan “Fenerbahçe Challenge” Yarışması ile sorulan soruya doğru cevap veren taraftarlarımız Fenercell özel Locasında FenercelPin davetlisi olarak maç seyretme şansına erişiyor! 

Fenercell'in Facebook.com/Fenercell12 Twitter.com/Fenercell 

Instagram / Fenercell12 

hesaplarını takip ederek, yarışmaya katılın; bilet, forma gibi sürpriz hediyeler kazanın. 


İMİELmel İroradlın'u Ziyaret Ni 


Bodrum Fenerbahçeliler Derneğimiz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. 

Sıcak ve samimi bir ortam-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Zonguldakgkenerbahçeliler Demeijimiden Ziyaret 


Zonguldak Fenerbahçeliler Derneğimiz, Zonguldak valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti. 


da gerçekleştirilen ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgiler veren yetkililer, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a imzalı forma hediye ettiler. 


FENERBAHÇE GAZETESİ 


Ziyareti Zonguldak Derneği Başkanı Turgut Papila ve Dernek Saymanı İsmail Özmekik gerçekleştirmiştir. 


Sosyel Sorumluluk 


Düzce Şubemiz örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atarak, Düzce'nin Gölyaka İlçesinde bulunan Hacıyakup Köyü İlk ve Orta Okulu'na sınıf tefrişatı, fen laboratuvarı ve kütüphane kazandırdı. 

Gerçekleştirilen açılış törenine; Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, İl Jandarma Komutan vekili Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından merhum Selçuk Yula'nın ağabeyi Semih Yula, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Cemil Turan, Müjdat Yetkiner, Zafer Tüzün ile Türk Sineması tarihinde “Ayşecik” lakabıyla tanınan ünlü sinema sanatçısı Zeynep Değirmencioğlu 


ile Berkan Aktuna, Fenerbahçe Spor Kulübü Düzce Şube Başkanı Selahattin Kudu ve yönetim kurulu ile kongre 

ve temsilci üyeleri, Düzce üniversitesi Fenerbahçe Topluluğu katıldı. 

Açılış kurdelesinin kesildiği Fen Laboratuvarına Serkan Acar'ın adı, Kütüphaneye Selçuk Yula'nın adı, sınıfa ise Ercan Aktuna'nın adı verildi. 
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YELKOVAN 
GRUP 


Nisan 2018'de teslim daireler 2.450.000 TL'den başlayan fiyatlarla! 


Kapanmaz 7/24 3 katlı 3tT7den deniz güvenlikli kapalı 712'ye manzarası i site | otopark lüks daireler 


ŞÜKRÜ 
SARAÇOĞLU 


dalyan” 


Semtin en nezih yerinde, Fenerbahçe Dalyan'da 


Proje Tanıtım Ofisi 


Hacı Mehmet Efendi Sokak No:35 Fenerbahçe 34726 Kadıköy İstanbul 


0850 3335500 yelkovangrup.com.tr 


Kalamış 
Marina 


